
 

 

 

 

 

            Nieuwsbrief 26            Garderen, 27 september 2021 

 

 

Beste (doop)leden van onze gemeente, 

 

Een nieuwe periode 

Ruim anderhalf jaar geleden begon een coronapandemie, die wereldwijd ingrijpende gevolgen heeft 

gehad. Ook voor ons land, de kerken en de persoonlijke levens van velen zijn de gevolgen niet 

uitgebleven.  

Het was en is de ernstige en indringende roepstem van de Heere, die in dit alles tot ons is gekomen. 

Een roepstem om weder te keren tot de Heere, om Hem te voet te vallen en ons voor Zijn heilig oog 

vanwege onze zonden te verootmoedigen. Van harte hopen en bidden we dat de roepstem is gehoord 

en dat de uitwerking voor ons allen is geweest, dat het ons in de weg van bekering tot de Heere heeft 

gebracht en dat het ons meer en meer aan Zijn zalige dienst heeft verbonden. Veel moesten we de 

afgelopen tijd ontberen. Laten we het daarom temeer waarderen dat er verruimingen mogelijk zijn. 

 

Met dankbaarheid naar de Heere mogen we vaststellen dat de overheid de anderhalve meter maatregel 

met ingang van afgelopen zaterdag, 25 september, heeft laten vervallen. 

Dit was voor ons als kerkenraad en kerkvoogdij reden om na te denken over de vraag wat dit betekent 

voor het uitnodigingsbeleid voor de zondagse eredienst en de invulling van het verdere 

gemeenteleven. We beseffen dat er verschillend wordt gedacht over hoe we hiermee om hebben te 

gaan. Er zullen er zijn die uiterste voorzichtigheid willen aanhouden, terwijl anderen het liefst meteen 

met heel de gemeente in elke dienst zouden willen samenkomen. Ook nu we deze nieuwe fase zijn 

ingegaan, moeten we erop bedacht blijven dat de duivel niets anders wil dan verdeeldheid zaaien. We 

zullen daarom eensgezind moeten blijven en elkaars standpunten in liefde hebben te verdragen. 

  

Maatregelen 

In biddend opzien tot de Heere hebben we besloten om de komende tijd het aantal kerkgangers, dat per 

zondag voor een dienst wordt uitgenodigd, stapsgewijs te verhogen. Zo kunnen we langzaam met 

steeds meer mensen naar de kerk komen.  

 

Graag wijzen we u daarbij op het volgende.  

• We blijven de komende tijd voor de zondagse diensten gebruikmaken van de uitnodigingen via 

‘Kerktijd.nl’. Hierdoor is het mogelijk om op mogelijk zorgelijke ontwikkelingen snel te reageren. 

De Bijbellezingen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. 

• Bij corona gerelateerde klachten geldt nog altijd nadrukkelijk: Blijf thuis! 

• Bij binnenkomst van de kerk en het verenigingsgebouw ‘De Rank’ dient iedereen de handen te 

ontsmetten. 

• Iedereen krijgt in de kerk een plek aangewezen door de koster of door iemand die hem daarbij 

helpt.  

• Wanneer u vanwege uw leeftijd, een kwetsbare gezondheid of om een andere reden op een afstand 

van ongeveer 1,5 meter wilt zitten, dan is daarvoor alle begrip. We vragen u dan om dit door te 

geven via kerktijd@hhggarderen.nl of tel.: 0649405225. Wilt u daarbij aangeven om hoeveel 

personen het gaat? Hiermee zal rekening worden gehouden bij het toewijzen van de zitplaatsen.  
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• Bij het verlaten van de kerk blijft het voorlopig zoals het was: na het uitspreken van de zegen gaat 

iedereen weer zitten en volgt u de aanwijzingen op, die gegeven worden.  

• Graag wekken we u allen op om getrouw gebruik te maken van alle mogelijkheden om onder 

Gods Woord samen te komen en om zo zorg te dragen voor uw ziel. 

• Ook de komende tijd zal de collecte bij de uitgang van de kerk gehouden worden via de 

collectezakken die daar in de standaards aanwezig zijn. Ook is het mogelijk om uw gaven via de 

bank over te maken.  

• Het verenigingsleven zal weer voortgang vinden. Ook hiervoor geldt dat het een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is om voorzichtig te zijn en rekening te houden met elkaar. 

 

Tot zover alle praktische maatregelen.  

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, we willen u tot besluit vragen om te bidden voor elkaar. Daarbij is het 

voornaamste, dat de Heere Zelf in ons midden woont en werkt door Zijn Woord en Heilige Geest. 

Maar ook mogen we Hem vragen om Zijn genadige bescherming, vanwege de vele gevaren die ons 

elke dag opnieuw omringen.  

De Heere wil te allen tijd een Zon en Schild zijn (zie Psalm 84). Hij regeert en Zijn beleid gaat over 

alles. Laat dat ons rust mogen geven in het hart. Maar dat bovenal de vrede met God, die duur is 

verdiend door Christus, ons zal vervullen. Dan hoeven we niet te vrezen.   

 

We besluiten met de belijdenis uit Psalm 46 vers 1 en 6 berijmd: 

 

God is een Toevlucht voor de Zijnen, 

Hun sterkt', als zij door droefheid kwijnen; 

Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, 

In zielsbenauwdheid, in gevaar; 

Dies zal geen vrees ons doen bezwijken, 

Schoon d' aard' uit hare plaats mocht wijken; 

Schoon 't hoogst gebergt', uit zijne steê, 

Verzet wierd in het hart der zee. 

 

De HEER’, de God der legerscharen, 

Is met ons, hoedt ons in gevaren; 

De HEER’, de God van Jakobs zaad, 

Is ons een burg, een Toeverlaat. 

 

Ontvang een hartelijke en meelevende groet. 

 

Namens uw kerkenraad,     Namens uw kerkvoogdij, 

 

 

Ds. D. Zoet       G. van Lagen 

 

 


