Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Vrijdag 24 mei,

14.15 uur: ds. D. Zoet

Huwelijksdienst Jorian Slotboom en Margré van Wikselaar
Zondag 26 mei

09.30 uur: ds. K. van Olst (Doornspijk)

18.30 uur: ds. K. van Olst

Donderdag 30 mei

19.30 uur: ds. P.J.T. van den Herik (Urk)

Voorzang
Morgendienst: Psalm 48: 6
Avonddienst: Psalm 65: 1

Collecten

Zondag 26 mei:

1. Noodhulp Oekraine

2. Kerkvoogdij

3. Onderhoud en uitbreiding begraafplaats
Donderdag 30 mei:

1. Gereformeerde Bijbelstichting

2. Kerkvoogdij

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank
is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag
zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze
website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De
kinderoppas wordt in €én van de zalen beneden gehouden.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze codrdinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA

Algemeen



De Heere gedenke al onze zieken en gemeenteleden met zorgen in Zijn gunst. ledere ziekte of
zorg is een klop op de deur. Een klop die zegt: “Geef Mij uw hart!” Wij wensen onze ouderen,
weduwen en weduwnaars en allen die ziek zijn of andere zwakheden ervaren, van harte Gods
Zegen toe. Tegelijk bevelen we hen aan in uw voorbede.

AGENDA

Vrijdag 24 mei:

- Bibliotheek geopend
Zaterdag 25 mei:

- Maandsluiting De Kruimelstaete
Dinsdag 28 mei:

- Contactmiddag

- Bibliotheek geopend
Donderdag 30 mei:

- Weekdienst

Vrijdag 31 mei:

- Bibliotheek geopend
Maandag 3 juni:

- Vrouwenbijbelkring
Vrijdag 5 juli:

- Gemeente-BBQ 2024

Maandsluiting
Zaterdag 25 mei, zal er een maandsluiting worden gehouden in de Kruimelstaete door onze
eigen predikant, aanvang 19.00 uur. Allen hartelijk welkom.

Contactmiddag 28 mei - Israélcentrum

Dinsdagmiddag 28 mei hebben we ons jaarlijkse uitje. We hopen dan onze bezoekers van de
contactmiddag om uiterlijk 14.15 uur te ontmoeten in het Israélcentrum, Henri Nouwenstraat
34, 3863 HV Nijkerk. Tel. nr. van het centrum 033 - 245 88 14.

Eenieder gaat op eigen gelegenheid rechtstreeks naar het Israélcentrum. Meerijden etc. is
onderling met u allen afgestemd via dhr. J. Morren. Mochten er nog vragen zijn over vervoer,
dan kunt u contact met hem opnemen via 06 38 48 31 72.

We beginnen de contactmiddag om 14.15 uur met een kopje koffie of thee. Om 14.45 uur opent
ds. Zoet de middag. Aansluitend houdt ds. K. van Velzen een inleiding over het thema ‘Hij zal
voor eeuwig Zijn verbond gedenken’. Vervolgens houden we een collecte voor Israél.

Daarna lopen we langs diverse grote panelen met afbeeldingen uit het land van de Bijbel.
Vervolgens bezoeken we de Israélwinkel, waar allerlei producten uit Israél te koop zijn. Met
uw aankopen steunt u de staat Israél.

Omstreeks 17.00 uur vertrekken we naar ons verenigingsgebouw De Rank te Garderen voor
gebruik van de broodmaaltijd.

Ds. Zoet hoopt de maaltijd met ons te besluiten. Om ongeveer 20.00 uur is het moment van
vertrek naar huis.

We hopen op een nuttige en leerzame middag,

J. de Koning - indien nodig kunt u mij tijdens deze contactmiddag bellen via 06 498 90 772.

Vrouwenbijbelkring “Eén ding is nodig’
Graag willen we jullie nog herinneren aan het etentje op de extra ‘zomerbijeenkomst’ van
maandag 3 juni a.s. Inloop 17.30 uur en om 18.00 uur willen we graag beginnen.



Tot ziens allemaal! We zien er naar uit jullie te ontmoeten.
Hartelijke groet

Gemeente-BBQ 2024

Op vrijdag 5 juli organiseren we vanaf 17:00 een middag/avond om elkaar te ontmoeten en om
samen te genieten van een BBQ/Buffet. Opgeven kan via: gemeentedaggarderen@hotmail.com
of telefonisch bij Dikky van de Brink 06-21491599 of Evelien van Lagen 06-13145049.

Vindt u het ook leuk om te komen, maar lukt het niet met vervoer? Laat het ons gerust weten!
Wij zorgen ervoor dat u opgehaald en ook weer thuisgebracht wordt. Deze middag/avond is
bedoeld voor alle leeftijden. Net als voorgaande jaren zorgen we dan ook voor voldoende
activiteiten voor jong en oud.

De gemeentedagcommissie

VAN DE KERKENRAAD

Weekdienst — 30 mei

De kerkenraad heeft besloten om tussen de Bijbellezing-perioden een weekdienst te beleggen.
Deze weekdienst hopen we te houden op donderdag 30 mei, om 19.30 uur. In deze dienst hoopt
voor te gaan ds. P.J.T. van den Herik van Urk. We hopen op een goede opkomst.

De eerste collecte is bestemd voor Bijbelverspreiding via de GBS. De tweede voor de
kerkvoogdij.

VAN DE KERKVOOGD1J

Snoeien bomen rond de kerk

Binnen Kkorte tijd zal er begonnen worden met de restauratie van een gedeelte van het kerkdak.
Voor deze werkzaamheden zullen er snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de bomen
rond de kerk en pastorie. Er is inmiddels gestart met de werkzaamheden.

Afgelopen tijd heeft er een bomenonderzoek plaatsgevonden, waaruit gebleken is dat er 4
bomen rond de kerk in zodanige toestand verkeren, dat het voor de algemene veiligheid nodig
iIs om ze te verwijderen. Hiervoor is er een vergunningsaanvraag ingediend en zullen de
rooiwerkzaamheden aansluitend na de snoeiwerkzaamheden uitgevoerd worden als de
benodigde vergunningen zijn afgegeven.

Deze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door Van Asselt Boomverzorging uit Ermelo.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de koster.

Met vriendelijke groet, Kees Floor

Mobiel: 06-11294493

Email: koster@hhggarderen.nl

OVERIGE BERICHTEN

Alvast hartelijk dank

Wij willen u heel hartelijk danken voor alle kaarten berichtjes en attenties die we mochten
ontvangen rondom ons 55-jarig huwelijk. Bovenal danken we de Heere, Die ons dit heeft
gegeven.

Hartelijke groet, Dirk en Dina Mulderij

Helpende Handen
Garderen / Speuld



Dit is een nieuw initiatief vanuit de drie kerken uit ons dorp; Helpende Handen. Een praktische
hulpgroep voor de niet-kerkelijke medemens in onze buurt.

Met de toenemende vergrijzing, tekorten in de zorg, meer alleenstaande en eenzame mensen
kunnen we als christenen de mensen om ons heen een helpende hand bieden waar dat nodig is.
Dit vanuit de Bijbelse opdracht om naar onze naaste om te zien.

In alle kerkelijke gemeenten van het dorp bestaat al een vrijwillige hulpdienst of een punt waar
hulp gevraagd kan worden als gemeentelid. Ook blijkt dat er in onze dorpen al veel aan spontane
hulp vanuit familie, kennissen, buren geboden wordt. Gelukkig!

Maar ook diegenen die niet kerkelijk betrokken zijn, geen of weinig netwerk hebben, maar wel
om hulp verlegen zitten, willen we een helpende hand kunnen bieden.

Door dit als kerken zo gezamenlijk te doen, kunnen we de christelijke naastenliefde in de
praktijk zichtbaar maken voor de mensen om ons heen.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Er komt een apart telefoonnummer voor het aanvragen van hulp

De bedoeling is om met alle vrijwilligers een appgroep te vormen. Hier wordt de eventuele
hulpvraag gedeeld door de coordinatoren en kunt u reageren als u iets kan betekenen.

Op deze manier worden de vrijwilligers gekoppeld aan de hulpvrager.

De hulp is niet bedoeld als vervanging voor reguliere zorg of hulp. Geen langdurige
huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging bijvoorbeeld.

Wat dan wel? Denk aan een boodschap doen, vervoer, koken in periodes dat het zelf even niet
lukt of andere praktische hulp die niet door anderen in het netwerk van iemand geregeld kan
worden.

We willen dit initiatief bekendheid geven door na de zomer te flyeren in Garderen en Speuld
en dit kenbaar te maken bij instanties, die te maken hebben met mensen met hulpvragen.
Belangrijk te vermelden: voor de vragen binnen de eigen kerk/gemeente kunt u gewoon terecht
bij uw eigen codrdinator met de betreffende contactgegevens. De hulp voor de kerkelijke
gemeenten zelf blijft namelijk hetzelfde en u hoeft voor hulp ook niet het nieuwe
telefoonnummer te bellen!

Om alles goed te organiseren, is het de bedoeling dit initiatief na de zomer te starten. Daarvoor
zijn er nog vrijwilligers nodig die hieraan mee willen werken. Interesse, vragen of wilt u zich
graag aanmelden als vrijwilliger? Hiervoor kunt u contact opnemen met Elisabeth Bouwers,
06-53972114 elisabethkevelam@hotmail.com

Adullam Winkeltje ’t Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte
cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00-15.30 uur.

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-
407338.

UIT DE PASTORIE

Geest des Heeren

‘Ontwaak, Noordenwind, en kom, Gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen
uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!’

(Hooglied 4:16)

1. Geest des Heeren, Die mijn leven
En mijn zielenadem zijt,


mailto:elisabethkevelam@hotmail.com

Die aan Sion heil kunt geven,
Voor de hemel mij bereidt.

Kom toch in mijn harte wonen

En Uw heerlijkheid vertonen.
Ach, doorwaai mijn zielehof,

Tot Uw heerlijk-, tot Uw heerlijk-,
Tot Uw heerlijkheid en lof.

2. Ach, hoe zou ik kunnen leven,
Als Gij niet mijn dorre ziel

Licht en invloed kwam te geven

En mijn leven onderhiel?
Zuidenwind, wil dan ontwaken,

Wil mijn hart en lippen raken,

Door een kool van hemelvuur.
Neem mij toch in, neem mij toch in,
Neem mij toch in Uw bestuur.

3. Kom toch in mijn harte werken,
Maak mij levend naar Uw Woord.
Wil mij met genade sterken,

Dat ik wand’le moedig voort.
Leer mij doen Uw welbehagen

En mijn kruis gemoedigd dragen,
Zet mij op een effen baan.

Doe mij moedig, doe mij moedig,
Doe mij moedig henen gaan.

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Ten slotte

Geliefde gemeente, we mogen in dankbaarheid terugzien op de pinksterdagen. VVoor de nieuwe
lidmaten, maar ook voor ons als gemeente, was het tweede pinksterdag een bijzondere dag.
Zeven jonge mensen hebben zich openlijk aan de dienst van de Heere verbonden. We mogen
er de trouwe zorg van de Heere in opmerken. Hij gaat door met Zijn werk in ons midden. Laten
we de nieuwe lidmaten met onze gebeden omringen, opdat ze mogen volharden in het blijven
bij de door hen uitgesproken belijdenis.

Komende zondag zal er een gastvoorganger zijn. Zelf hoop ik onder andere in Doornspijk voor
te mogen gaan, de gemeente waar ik in mijn jeugd heb gekerkt. Ook word ik in Oldebroek
verwacht, de gemeente waar mijn vader ter kerk gaat. De Heere geve u gezegende diensten. Dat
het ook na de achter ons liggende pinksterdagen ons gebed zal zijn en blijven:

“Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!

Mocht die mij op mijn paan ten Leidsman strekken!”

Ontvang in al uw en jouw omstandigheden een meelevende groet van uw predikantsgezin,
Uw en jouw fam. ds. Zoet



