
Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente 

 

Zondag 5 mei 

09.30 uur: ds. D. Zoet 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag  

09.30 uur: kand. H. van der Schans 

 

Voorzang zondag 5 mei 

Morgendienst: De Tien Geboden: 2 

Avonddienst: Psalm 135: 1 

 

Collecten  

Zondag 5 mei: 

1. Diaconie  

2. Kerkvoogdij 

3. Zending en evangelisatie 

Donderdag 9 mei: 

1. Diaconie  

2. Kerkvoogdij 

3. Kerkenraadsfonds 

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes 

 

Aanbeveling collecte evangelisatie 

De waarde van het Woord 

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Des te schriller is het contrast met de wetenschap 

dat er zoveel mensen zijn die geen idee hebben wat een Bijbel is.  

Neem bijvoorbeeld Rohan, een Hindoestaanse jongen, die zo graag een Bijbel had. Zijn vader 

had de Bijbel die hij van een zendeling had gekregen, afgepakt en verbrand. Het Woord had 

hem echter al gegrepen tijdens die eerste keer dat hij er stiekem uit las en liet hem niet meer 

los. Zomaar een voorbeeld van de kracht van het Evangeliewoord. 

Aankomende zondag zal de derde collecte zijn voor zending en evangelisatie. Wat wordt er met 

het ingezamelde geld gedaan? In de eerste plaats verspreiding van Bijbels en 

evangelisatielectuur onder mensen die hier niet mee bekend zijn. Maar ook is de collecte 

bedoeld om gemeenteleden de gelegenheid te bieden om kosteloos een evangelisatiecursus te 

volgen. Van harte deze collecte aanbevolen. 

 

Collecteren in de eredienst 

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank 

is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.  

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag 

zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze 

website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden. 

 

Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De 

kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden. 

http://www.hhggarderen.nl/


 

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.  

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen. 

 

AGENDA  

 

Vrijdag 3 mei: 

- Bibliotheek geopend 

- Belijdeniscatechisatie 

Dinsdag 7 mei:  

- Bibliotheek geopend 

- Verkoop collectemunten 

Vrijdag 10 mei: 

- Bibliotheek geopend 

- Belijdeniscatechisatie 

 

Verkoop collectemunten 

Op dinsdag van 19.00 uur tot 20.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld collectemunten aan 

te schaffen in De Rank. 

 

VAN DE ZENDINGS-EN EVANGELISATIECOMMISSIE 

 

Oproep deelname evangelisatiecursus 

Tijdens de bewustwordingsavond over evangelisatie op 11 april j.l.is er over gesproken: voor u 

en ook zeker voor jou als jongere is er een evangelisatiecursus van de Hersteld Hervormde Kerk 

beschikbaar. Juist als je vaak naar woorden zoekt, soms liever zwijgt en last hebt van je nalatige 

houding, omdat je weer niets over de Heere hebt gezegd; dan juist ben je welkom! 

De cursus voorziet in een behoefte, want er hebben zich inmiddels al meer dan tien personen 

aangemeld. De cursus wordt in 'De Rank' in Garderen aangeboden. Het aantal avonden is in 

overleg. Denkt u/jij er ook over en wilt u/jij meer informatie of wilt u/jij zich ook aanmelden? 

Mail dan naar: dezaaier@hhggarderen.nl. 

Zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier' 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Bedankt 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, appjes, telefoontjes die 

we mochten ontvangen na de heupoperatie. Maar bovenal dank aan de HEERE Die het alles 

nog wel heeft gemaakt. 

Hartelijke groeten, Gerard en Arda Verhoef uit Meerveld 

  

Woord & Daad – koekactie 

Wat heeft u enthousiast meegedaan aan onze koekactie. Al onze verkopers kwamen blij terug 

in De Rank, want iedereen had alles verkocht. Kopers en verkopers hartelijk bedankt! De actie 

heeft ruim € 1.100,00 opgebracht. 

Vrijwilligersgroep Woord & Daad 

mailto:elisabethkevelam@hotmail.com
mailto:dezaaier@hhggarderen.nl


 

Adullam Winkeltje ’t Kroontje 

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte 

cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 

van 10.00-15.30 uur.  

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-

407338. 

 

UIT DE PASTORIE 

 

De zonde van het ongeloof 

“Maar o die macht van het ongeloof hier van binnen! Dan kan het zijn in het leven van Gods 

kinderen, dat in hun hart, ook hier op de preekstoel, het geloof staat te prediken, en dat in 

hetzelfde hart later op dezelfde preekstoel dominee ongeloof staat te preken. Hebt u er nooit 

last van, dat er twee mannen in uw hart staan te preken? Hebt u nooit last van de zonde van het 

ongeloof? Hebt u er nooit last van, dat in het ene hoekje van uw hart de zonde is en in het andere 

hoekje van uw hart de begeerte om de Heere te dienen? Jongens en meisjes, jongelui, hoe ligt 

het bij jullie ? We hebben eens horen zeggen door een kind des Heeren, dat stond in de strijd 

van het ongeloof, in de strijd tegen de zonde: “Dominee, in het ene gedeelte van m'n hart zitten 

ze te kaarten en in het andere deel van m'n hart zitten ze te bidden. Kaarten en bidden samen!”  

O, dat hart is een poel van ongerechtigheid. 

Thomas kan zich er niet uit vandaan trekken en de anderen kunnen hem ook niet redden uit de 

macht van het ongeloof. Thomas luistert niet naar het Woord, maar hij luistert naar de stem van 

binnen. En wat doet nu de Heere Jezus? De Heere Jezus gaat Thomas opzoeken. Hij weet het: 

Thomas zit daar met z'n eigen gedachten. Zitten jullie ook met je eigen gedachten in de kerk? 

Wij ook, gemeente? De Heere weet het, hoor, in welk net we gevangen zitten. De discipelen 

zijn weer bijeen op zondag. 't Is zondag en ze zijn samengekomen. Thomas zei: “Nu ga ik ook 

maar naar de kerk, want ik heb thuis ook geen rust.” Is het zo ook met u geweest? Had u thuis 

geen rust, bent u ook naar de kerk gekomen, want je kunt nooit weten? Zo is Thomas ook weer 

gegaan in de weg der middelen. Thomas is er ook en Thomas krijgt direct te verstaan waartoe 

hij er is. Hij krijgt direct te verstaan, dat de Heere Jezus hem nagelopen is.” 

(Ds. J. Catsburg, belijdenispaaspreek n.a.v. Joannes 20 vers 28) 

 

Voor u gelezen 

“Toen een jonge Schot, W.P. Mackay, het ouderlijk huis verliet om naar de universiteit te gaan, 

gaf zijn moeder hem een Bijbel. Op het schutblad schreef zij haar naam, zijn naam en een 

Bijbeltekst. Deze jonge Schot werd arts en was als student een grote uitblinker. Na korte tijd 

stond hij aan het hoofd van het grootste ziekenhuis in Edinburgh, Schotland. Zijn bekwaamheid 

in de geneeskunde en chirurgie hield helaas gelijke tred met een uitgesproken strijdlustige 

ongelovigheid. Hij werd voorzitter van een atheïstenvereniging in Edinburgh en zijn leven werd 

gekenmerkt door losbandigheid en drankzucht. 

Op zekere dag werd er een slachtoffer van een ongeval, vreselijk gewond, het ziekenhuis 

binnengebracht. Toen dr. Mackay het deerlijk gehavende lichaam ging onderzoeken verbaasde 

hem de vrede en de glans op het gezicht van het slachtoffer. Deze vroeg hem: ‘Hoe is mijn 

toestand? Ik wil graag de waarheid weten.’ ‘U hebt nog hoogstens drie uur te leven’, was het 

antwoord van de dokter. De glans op het gelaat van hem die spoedig in de eeuwigheid zou zijn, 

verminderde niet door dit nieuws. Hij vroeg nog: ‘Wilt u alstublieft direct naar mijn hospita 

laten gaan om haar te vragen mij het boek te sturen?’ ‘Welk boek?’, vroeg Mackay. ‘O, vraag 

haar maar om het boek. Zij weet het dan wel.’ En de dokter trof de regelingen voor deze dingen 

en ging toen verder met de andere patiënten in het grote ziekenhuis. Maar enige woorden die 



de stervende man had gezegd kwamen herhaaldelijk voor zijn geest. Zij waren: ‘Ik ben gereed! 

Ik zal naar de Heere Jezus gaan.’ 

Enige uren later kwam dr. Mackay terug op de zaal waar de gewonde man lag. De dokter 

ondervroeg de dienstdoende verpleegster over hem en zij antwoordde: ‘Enige minuten geleden 

overleed hij.’ ‘Kreeg hij het boek nog op tijd?’, was zijn vraag, ‘het was zeker zijn chequeboek?’ 

‘Nee, het ligt onder zijn kussen, kijkt u zelf maar’, was het antwoord van de verpleegster. De 

dokter stond naast het bed. Hij zocht onder het kussen en haalde een Bijbel te voorschijn, die 

zich door de beweging opende en het schutblad vertoonde. Daar stond, in het handschrift van 

zijn moeder, haar naam, zijn naam en een Bijbeltekst! Het was hetzelfde boek, dat hij van haar 

ontving, toen hij het ouderlijk huis verliet, jaren geleden. Lang geleden had hij het verkocht met 

andere bezittingen om geld te krijgen voor sterke drank. 

Overweldigd door aangrijpende herinneringen haastte hij zich naar zijn kamer, viel op zijn 

knieën en bad tot God om genade voor zijn ziel. Zijn gebed werd verhoord. In zijn ziel kwamen 

liefde en vrede en hij werd een nieuw schepsel in Christus. En William Patton Mackay, de arts, 

werd een dienstknecht van God. Als evangelist heeft de Heere hem gebruikt om velen tot 

bekering te brengen. Ook zijn wondermooie boek ‘Grace and Truth’ (‘Genade en Waarheid’) 

werd een middel, waardoor velen de Heere Jezus als Verlosser van hun zielen hebben leren 

kennen.” 

 

Twintig jaar na de scheuring 

Gemeente, wanner ik dit schrijf is het inmiddels bijna twintig jaar geleden, dat op 1 mei 2004 

de verschrikkelijke breuk heeft plaatsgevonden. Terugziende op de jaren die achter ons liggen, 

moeten we aan de ene kant verwonderd zijn over de goedertierenheid van God over ons. Aan 

de andere kant past ons niets anders dan ootmoed, ootmoed, en nog eens ootmoed! We hebben 

volstrekt geen reden om ons te verheffen, boven wie dan ook. De keuze om ons toentertijd niet 

mee te laten voeren in een nieuwe kerk (de PKN), was dan ook geen keuze die wij begeerden 

te maken. Maar we werden door de synode gedwongen om te kiezen. De Nederlandse 

Hervormde Kerk hield immers in bepaald opzicht op te bestaan, door op te gaan in een nieuwe 

fusiekerk. En terugziende moet ik persoonlijk betuigen, ik kon toen niet anders. En ik zou ook 

nu niet anders kunnen. Om Gods wil en mijn geweten, was er en is er voor mij geen begaanbare 

weg binnen de PKN vanwege haar pluriforme belijdenis. Maar ik zeg dit wel met groot verdriet 

in mijn hart. Want ik draag nog altijd smart over de breuk. Hoewel de HHK inmiddels 

volwaardig kerkelijk is, blijft ze voor mij een noodkerk. En God geve ons allen dat we de nood 

hebben leren peilen, de (kerkelijke) schuld leerden eigenen en persoonlijk en kerkelijk nooit 

verder zullen kunnen komen dan een boeteling aan Gods troon, smekend om Zijn genade en 

Zijn zegen.  

 

Terugziende is het denk ik goed om elkaar steeds opnieuw eraan te herinneren, waarom we ons 

in 2004 niet hebben laten meenemen de fusiekerk in. Niet om ons (opnieuw) te verdedigen. 

Ook niet om ons handelen te rechtvaardigen. Want als het gaat om ons handelen en spreken in 

die dagen en daarna, past ons veel meer verootmoediging dan rechtvaardiging. Maar het gaat 

erom dat we de nood die er toen was, blijven verwoorden en mocht het zijn door Gods genade 

en Geest blijven gevoelen. Daarom een terugblik. In de maand september 2003 en in de maand 

januari van het jaar 2004 na het fusiebesluit, maar nog voorafgaand aan de fusie zelf, heb ik het 

volgende geschreven in de ‘Voetius’, het kerkblad waar de gemeenteberichten van Loon op 

Zand in verschenen. Ik neem het ongewijzigd over.  

 

“Vraag: Ik heb begrepen dat er in de plaatselijke gemeente helemaal niets veranderd na 1 mei 

2004. Is dat dan geen reden om mee te gaan? 



Antwoord: Vooralsnog lijkt alles bij hetzelfde te blijven. Er lijkt niets te veranderen - maar 

vergis u niet! Want eigenlijk is straks alles veranderd. Ik citeer uit een brief van ds. P.C. Hoek, 

die destijds in St. Annaland stond het volgende: De opmerkingen van de voormalig secretaris-

generaal van de Ned. Herv. Kerk, dr. K. Blei, in ‘Woord en dienst’ (21 juni 2003) laten wat dat 

aangaat niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij schrijft: ‘Maar of scheuringen zullen 

plaatsvinden dan wel uitblijven, zal ervan afhangen of men bereid is, kerk te zijn samen met 

anderen die vanuit hun Schriftverstaan tot andere conclusies komen. Wie straks, bij de 

kerkvereniging, blijft, geeft daarmee impliciet aan, daartoe inderdaad bereid te zijn. Die zal dan, 

alle tegensputteren ten spijt, de claim van het alleenbezit van de Waarheid althans feitelijk 

hebben losgelaten.’ Kortom: ik mag straks nog wel zeggen: ‘alzo zegt de Heere’, maar alleen 

op die voorwaarde, dat ik een ander, die aangeeft: ‘nee, de Heere zegt het zó’, en daarmee 

precies het tegenovergestelde beweerd en tegen Gods Woord ingaat, erken en respecteer en 

volstrekt serieus neem. Hebben de profeten dat ook gedaan?” 

 

“De onrust rond ‘Samen Op Weg’ neemt toe. Dat geldt ook voor de pogingen om die onrust 

weg te nemen. ‘Alles blijft bij het oude. Er verandert niets,’ zo zei laatst iemand tegen mij. 

Maar is dat wel écht zo? Onlangs las ik de volgende vraag, die gaat over de plaats van de 

hervormd-gereformeerden binnen de PKN: “Mogen we blijven strijden voor het alleenrecht van 

de gereformeerde belijdenis van de kerk?” Daarop gaf het hervormd synodemoderamen het 

overduidelijke antwoord: “Bij de woorden ‘strijden voor het alleenrecht’ zetten wij (…) een 

vraagteken. Als dit namelijk zou betekenen dat wij gemeenten, die zich verbonden voelen met 

een lutherse of oecumenische traditie zouden willen overtuigen van de waarheid van de 

gereformeerde belijdenis, met uitsluiting van andere waarheden, dan is dat niet in 

overeenstemming met de geest van de Protestantse Kerk in Nederland. Zij erkent immers dat 

de verschillende tradities in geest en hoofdzaak samen stemmen en elkaar niet langer 

uitsluiten.” 

En dan nog iets, wat mij laatst onder ogen kwam. Dr. B. Plaisier bepleitte in zijn 

openingscollege van de Theologische Universiteit Kampen om, wanneer de kerkfusie een feit 

zal zijn, te komen tot een nieuwe eigentijdse belijdenis. Want de vereniging van de drie Samen 

op Weg-kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland is, volgens Plaisier, geen doel op zich. 

“Wanneer de kerken per 1 mei samengaan, begint pas echt de daadwerkelijke ontmoeting van 

de verschillende tradities. De vraag naar een gemeenschappelijke belijdenis zal daarbij centraal 

moeten staan.” Mij dunkt, dit is duidelijke taal van wat we kunnen gaan verwachten! Er blijft 

maar één verzuchting over: “Koning der Kerk, verbreek de heilloze weg van ‘Samen op Weg’. 

En bewaar ons bij de Bijbelse, eenduidig gereformeerde grondslag van de kerk! Dat we daarvan 

niet zouden wijken.” 

 

Gemeente, dit laatste te bidden, blijft nodig. Want hoewel onze bezwaren tegen de kerkorde 

van de PKN onverkort overeind blijven staan, nu we hersteld hervormd zijn, wil dat niet zeggen 

dat ook ons geen gevaren zouden bedreigen. Het grootste gevaar vormen wij immers zelf. Ons 

hart. De Heere mocht daarom bekering willen schenken, zodat we werkelijk hersteld in Zijn 

gemeenschap en hervormd van hart en leven zullen zijn.  

 

Gedenkwaardig: 4 en 5 mei 

Op zaterdag 4 mei is er dodenherdenking en een dag later bevrijdingsdag. Dit jaar is het bijna 

80 jaar geleden dat God ons land en volk bevrijd heeft van de onderdrukkers. Velen moesten 

hun leven geven voor de vrijheid. Ondanks dat velen de oorlog niet (bewust) hebben 

meegemaakt, is het goed dat we dit blijven gedenken. De meest gruwelijke en wrede dingen 

gebeurden er in de oorlog. Trouwens ook nu nog! Onze gedachten gaan uit naar al diegenen die 



op welke wijze ook de gevolgen van de tweede wereldoorlog nog altijd ondervinden. De Heere 

geve troost en kracht wanneer de gedachten zich vermenigvuldigen. 

Het is een groot voorrecht dat wij al zoveel jaar in vrijheid mogen leven. Immers het 

oorlogsgeweld gaat nog steeds door. Ook in onze tijd komen er daarbij duizenden om. De oorlog 

in Oekraïne en Gaza is voor onze waarneming dichtbij. Laten we bidden dat de Heere de vrede 

gebieden zal op deze aarde en in onze ziel! 

Na zoveel jaar bevrijding mogen we onszelf gerust de vraag stellen wat we met die vrijheid 

hebben gedaan. De Heere gaf bevrijding en verlossing opdat we Hem en de naaste zouden 

liefhebben en dienen. Maar wat hebben wij er van terecht gebracht? Het is te merken dat de 

gevaarlijke onderdrukker, de duivel, rondgaat als een briesende leeuw. De één zit verstrikt in 

de greep van het materialisme, de ander wordt beheerst door het moderne vrijheidsgevoel 

waarbij alles kan en mag en niets meer zonde is, terwijl een derde in de houdgreep zit van het 

farizeïsme, dat niets moet hebben van Jezus Christus, de enige Bevrijder. 

De Heere bevrijde ons van alle boze machten en krachten en stelle ons in de echte vrijheid. We 

zijn pas echt vrij als de Zoon ons zal hebben vrijgemaakt. 

In het leven van het geloof is er bij tijden het stille en diepe verlangen naar die grote Dag waarop 

Gods kinderen voor altijd bevrijd zijn van moeite en verdriet. Straks komt voor Gods 

duurgekochte Kerk de eeuwige bevrijding van zonde en schuld. 

Gemeente, verlangt u ook weleens naar deze bevrijdingsdag? We lezen in Openbaring 21 van 

dat rijke en blijde vooruitzicht: ‘En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal 

niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn 

weggegaan. En Die op de troon zat, zei: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.' 

 

Ten slotte 

Ontvang een hartelijke groet van ons hele gezin, in het bijzonder denken we aan eenzamen, 

zieken en rouwdragenden, 

uw en jouw ds. D. Zoet 

 

 

 


