Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 28 april
09.30 uur: ds. J.L. Schreuders (Hardinxveld-Giessendam)
18.30 uur: ds. P. Verhaar (Oud-Beijerland)

Voorzang
Morgendienst: Psalm 98: 4
Avonddienst: Psalm 73: 14

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

3. Renovatie kerkdak

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank
is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag
zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze
website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas
Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De
kinderoppas wordt in €én van de zalen beneden gehouden.

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze codrdinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

PASTORALIA

Algemeen
Er zijn er onder ons die moeilijke wegen hebben te gaan. Psalm 90 vers 6 zegt: Zorg, verdriet
en jammerlijke plagen kunnen beurt om beurt de matte ziel doorknagen. We wensen allen die
kruis- en drukwegen hebben te gaan van harte de kracht, ondersteuning en nabijheid van de
Heere toe.

AGENDA

Vrijdag 26 april:
- Bibliotheek geopend
- Belijdeniscatechisatie


http://www.hhggarderen.nl/
mailto:elisabethkevelam@hotmail.com

Dinsdag 30 april:

- Bibliotheek geopend
Donderdag 2 mei:

- Uitzending kerkdienst
Vrijdag 3 mei:

- Bibliotheek geopend
- Belijdeniscatechisatie

VAN DE KERKENRAAD

Bezoekwerk oud-ouderlingen

Al heel wat jaren wordt er door een aantal oud-ouderlingen bezoeken afgelegd in de gemeente
bij ouderen. Dit wordt zeer gewaardeerd. De heer E.J. Jansen zal als oud-ouderling met ingang
van de maand mei hierin ook zijn bijdrage leveren. We bidden dat ook dit werk in het midden
van de gemeente door de Heere zal gezegend worden.

VAN DE ZENDINGS-EN EVANGELISATIECOMMISSIE

Oproep deelname evangelisatiecursus

Tijdens de bewustwordingsavond over evangelisatie op 11 april j.Lis er al over gesproken: voor
u en ook zeker voor jou als jongere is er een evangelisatiecursus van de Hersteld Hervormde
Kerk beschikbaar. Juist als je vaak naar woorden zoekt, soms liever zwijgt en last hebt van je
nalatige houding, omdat je weer niets over de Heere hebt gezegd; dan juist ben je welkom!

De cursus voorziet in een behoefte, want er hebben zich inmiddels al meer dan tien personen
aangemeld. De cursus wordt in 'De Rank' in Garderen aangeboden. Het aantal avonden is in
overleg. Denkt u/jij er ook over en wilt u/jij meer informatie of wilt u/jij zich ook aanmelden?
Mail dan naar: dezaaier@hhggarderen.nl.

Zendings- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier'

VAN DE BIBLIOTHEEKCOMMISSIE

Abonnementen bibliotheek De Rank

Mocht u de betaling van uw/jouw abonnement voor het jaar 2024 nog niet hebben voldaan, dan
willen we u vragen dit uiterlijk voor eind april te doen.

De kosten zijn:

Jeugdabonnement € 12,50

Volwassenenabonnement € 17,50

Gezinsabonnement € 35,00

U kunt contant betalen en ook via een QR-code. Wij rekenen op uw en jouw medewerking.
Bent u of jij nog nooit in de bibliotheek geweest? Kom gerust eens een kijkje nemen. Wij
hebben een mooie collectie boeken voor elke leeftijd.

De bibliotheekcommissie

OVERIGE BERICHTEN

Adullam Winkeltje ’t Kroontje
Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte

cadeaus bent u van harte welkom in het 't Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00-15.30 uur.


mailto:dezaaier@hhggarderen.nl

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-
407338.

UIT DE PASTORIE

Thomas was niet in de kerk

“De deuren van het huis en de deuren van het hart zitten in het slot van het ongeloof vast. En
wanneer Christus binnenkomt, zet niemand van Zijn kinderen de deur open, dan moet Hij
binnendringen door gesloten deuren. Dat is de mens, dat bent u, dat ben ik, dat zijn wij!
Wanneer Christus Zich openbaart en het Paasleven geven wil aan Zijn jongeren, die Hem
gevolgd zijn, dan is Thomas niet aanwezig. Thomas is niet in de kerk. Waarom niet? Wel,
Thomas heeft gezegd: “Het heeft geen zin meer. De Heere is gestorven en de Heere is begraven.
Waarom moet je nu nog naar de kerk gaan?” Thomas heeft gezegd: “Ik blijf thuis zitten. Het
heeft geen enkele betekenis meer.” Thomas is met de discipelen niet vergaderd. Hij maakt geen
gebruik van de middelen, die de Koning der kerk geschonken heeft.

Hoort u het, gemeente, hoe erg het is, wanneer wij de middelen niet gebruiken, wanneer we niet
naar de kerk gaan, wanneer we op onze stoel blijven zitten van moedeloosheid? Wanneer we
zeggen: “Nu ja, wat haalt het nu eigenlijk uit of je wel of niet naar de kerk gaat?” Thomas bleef
thuis en omdat Thomas thuis bleef, heeft hij die avond de Heere niet gezien.

Bent u ook thuisgebleven vanmorgen? Hebt u ook de gewoonte om thuis te blijven, om zo van
tijd tot tijd maar eens ter kerk te komen? Jonge mensen, die straks de Naam van Jezus wensen
te belijden en volgelingen van Christus begeren te worden, blijft niet thuis als Thomas, maar
neemt trouw de middelen waar, komt getrouw onder het Woord. “Voegt u bij de Godsgezinden,
want ge mocht er Jezus vinden.”

(Ds. J. Catsburg, belijdenispaaspreek n.a.v. Johannes 20 vers 28)

Gods beloften in de Doop

Ds. Theodorus van der Groe schrijft in zijn Catechismusverklaring op antwoord 74:

“Wij moeten hier enkel alleen slechts onze ogen slaan op de genadige beloften Gods, welke Hij
in het algemeen gedaan heeft; niet alleen aan ons, maar ook aan onze kinderen, dat Hij dezelve,
nevens ons, uit oneindige Vrije genade, ook mede in Zijn verbond wil nemen, zelfs van hun
jeugd en geboorte af aan, als zij nog geen kwaad, noch goed kennen. Wij moeten met een
geestelijk oog daarop zien, op welke wijze de Heere God, naar Zijn grote barmhartigheid, Zijn
verbond met ons, arme zondaars, heeft willen maken; hoe Hij ook onze kleine kinderen daar
heeft willen insluiten; en ziende op deze grote barmhartigheid des Heeren onzes Gods, en op
dezen Zijnen aanbiddelijke weg van vrije genade, moeten wij nu des Heeren dierbare beloften,
dat Hij ook Zijn verbond wil uitstrekken tot onze jonge kinderen, even zozeer als tot onszelf,
nu door ongelovigheid niet verwerpen. Nee, maar wij moeten met hartelijke ootmoedigheid en
dankbaarheid die gewisse beloften Gods voor onze kleine kinderen aannemen, en passen
dezelve gelovig op hen en op hun staat toe; waarna wij hen dan, uit kracht van Gods genadige
weg en beloften, nu ook gelovig voor des Heeren waarachtige bondgenoten en aangenomen
kinderen, ja voor heiligen in Christus Jezus, moeten houden en erkennen, steunende enkel en
alleen op de beloften van Gods Verbond, dat de Heere ons dat toegezegd en beloofd heeft; en
dat het daarom ook gewisselijk waarachtig is.”

Uitspraak van J.C. Ryle
“Geloof dat het hart en het leven niet reinigt, is helemaal geen geloof.”

Ten slotte



Volgende week hopen de kinderen en jongeren meivakantie te hebben. Als gezin hopen we die
week even wat meer tijd voor elkaar en het bezoeken van familieleden te hebben. Het kan dus
zijn dat we telefonisch minder goed bereikbaar zijn. Schroom niet om contact op te nemen met
uw wijkouderling. Ook kunt u mij altijd mailen.

Ontvang een hartelijke groet van ons allen,
Uw en jouw fam. ds. Zoet



