
Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente 

 

Donderdag 8 februari 

19.30 uur: ds. D. Zoet, Bijbellezing  

Zondag 11 februari 

09.30 uur: stud. H. van der Schans (Maartensdijk) 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

 

Voorzang  

Morgendienst: Psalm 116: 1 

Avonddienst: Psalm 93: 3 

 

Collecten  

Donderdag 8 februari 

1. Kerkenraadsfonds 

2. Kerkvoogdij 

Zondag 11 februari 

1. Psychosociale hulpverlening  

2. Kerkvoogdij 

3. Landelijk jeugdwerk HHK 

 

Collecteren in de eredienst 

We collecteren tijdens de erediensten. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank 

is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.  

De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op donderdag 

zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze 

website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden. 

 

Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De 

kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden. 

 

N.a.v. de preek over de vader van de maanzieke knaap 

In de morgendienst van afgelopen zondag werd verwezen naar een preek van Erskine over de 

geschiedenis van de vader van de maanzieke knaap. Onderstaand een gedeelte uit die preek: 

”Het is beter dat de duivel u verscheurt dan dat God Zelf u verscheure, wanneer er niemand zal 

zijn om u te redden. Verstaat dit toch, gij God vergetenden; opdat Ik niet verscheure, en niemand 

redde (Psalm 50: 22). Komt dan, of anders blijft gij slaven van de duivel en van uw 

begeerlijkheden. O, wordt eens gevoelig over uw ellende en slavernij. Weet dat niemand u kan 

helpen of behouden, dan onze Heere Jezus Christus. Hij is een machtige en barmhartige 

Zaligmaker. En de zaligheid is in geen ander; want er is ook onder den hemel geen andere 

naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden. Geef dan het 

werk in Zijne hand, opdat Hij uw ziel zalig make.  

Brengt uw zoon hier, zei Christus tot deze man. O, komt en brengt uw kinderen met u. Hoort 

Hem tot u zeggen: brengt uw zoon, brengt uw dochter tot Mij,  brengt uw ziel en uw geval tot 

Mij. O, brengt uw kwaal tot Mij, brengt uw hard hart tot Mij, en Ik zal het verzachten; brengt 



uw onrein hart tot Mij, en Ik zal het reinigen; brengt uw hart dat van de duivel is bezeten tot 

Mij, en Ik zal hem uitwerpen.” 

(Uit ‘Al de werken van R. en E. Erskine’, deel 1) 

 

Over de collectes Shaare Zedek ziekenhuis 

U heeft als gemeente in de afgelopen tijd meegedaan aan de noodhulpactie van Stichting Shaare 

Zedek. Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank! 

Waar is uw steun voor gebruikt? 

“Na de inval van Hamas op 7 oktober vorig jaar, gebeurde er in korte tijd heel veel in ons 

ziekenhuis in Jeruzalem. Al vrij snel werden de eerste oorlogsslachtoffers naar het ziekenhuis 

gebracht. Op dit moment heeft het ziekenhuis al ruim 500 gewonden geholpen. De meeste 

patiënten worden per helikopter naar Shaare Zedek gevlogen. Een helikopter doet er ongeveer 

15 minuten over om iemand vanuit Gaza naar Jeruzalem te brengen. Het sportveld dat vlakbij 

het ziekenhuis ligt, is in gebruik genomen om de vele vluchten op te kunnen vangen. 

Voor de veiligheid zijn alle belangrijke afdelingen - zoals operatiekamers, IC afdeling, 

verloskamers – verhuisd naar de onderste 3 verdiepingen van het ziekenhuis. Deze verdiepingen 

bevinden zich onder de grond, uitgehouwen in de berg Herzl. Al gauw werd duidelijk dat er 

veel meer IC bedden nodig waren met de daarbij behorende apparatuur. Hiervoor is veel geld 

nodig. 

Ook meldden er zich veel patiënten met hart- en benauwdheidsklachten. Dit bleek achteraf vaak 

te maken te hebben met angst en stress. Daarom is er een team van maatschappelijk werkers, 

psychologen en psychiaters gevormd om deze mannen, vrouwen en kinderen goed te kunnen 

begeleiden. Dit team vangt ook personeelsleden op die langdurig, onder hoge druk moeten 

werken en met heftige situaties te maken krijgen. Dit, terwijl velen van hen een man of vrouw, 

gezins- of familielid hebben die opgeroepen zijn om mee te vechten in het leger. Meerderen 

hebben al iemand uit hun familiekring verloren. Dit is heftig en zwaar. 

Om het ziekenhuis te helpen, hebben wij als Nederlandse stichting een noodhulpactie opgezet 

en mochten – mede dankzij uw steun – hiervoor al € 85.000,- overmaken. Hiervoor heel 

hartelijk dank! Uw steun en betrokkenheid blijven hard nodig. Wilt u voor Israël blijven 

bidden?” 

Hartelijke groet, Marijke de Wit, Stichting Shaare Zedek 

 

PASTORALIA 

 

Algemeen 

Voor allen die we hier niet met name noemden, maar die te maken hebben met ziekte en andere 

tegenslagen schrijven we ter overdenking en overweging: Wat zijn de Psalmen toch rijk. Ze 

worden wel genoemd de geestelijke apotheek voor Gods kinderen, omdat er zoveel medicijnen 

in te vinden zijn. Zoals in het natuurlijke een dokter geneesmiddelen voorschrijft, zo doet de 

hemelse Medicijnmeester dat in het geestelijke ook. Vervoeg u daarom bij Hem. Lees Zijn 

Woord. Zoek Zijn aangezicht. Hij weet wat u nodig heeft. Hij wil Zijn medicijnen op uw tong 

en in uw hart leggen. En wat medicijnen van een dokter niet kunnen bewerken, namelijk om u 

het eeuwige leven te schenken, dat vermogen de medicijnen van de Heere wel. In het bijzonder 

denk ik aan dat ene medicijn. Het bloed van Christus. Eén druppel daarvan, toegepast door 

Gods Geest aan ons hart, maakt van dood levend, reinigt van alle zonden en geeft vrede met 

God en ons lot. 

 

AGENDA 

   

Donderdag 8 februari: 



- Bijbellezing 

Vrijdag 9 februari: 

- Bibliotheek geopend  

- Belijdeniscatechisatie 

Maandag 12 februari: 

- Catechisatie 

- Vrouwenbijbelkring 

Dinsdag 13 februari: 

- Contactmiddag 

- Bibliotheek geopend  

- Catechisatie 

Woensdag 14 februari: 

- Moedermorgen 

- Mannenvereniging 

Donderdag 15 februari: 

- Uitzending kerkdienst 

Vrijdag 16 februari: 

- Bibliotheek geopend 

- Belijdeniscatechisatie 

Zaterdag 17 februari: 

- Jeugdvereniging ‘De Steenrots’ 

 

Bijbellezing 

Deze donderdag is er weer Bijbellezing. Het voornemen is om te beginnen met nieuwe 

vervolgstof. We mogen u én jou van harte opwekken te komen.  

 

Bibliotheek De Rank 

Onze kerkelijke bibliotheek is open op de dinsdag- en vrijdagavonden van 18.30 uur tot 20.00 

uur. Iedereen is van harte welkom. Bent u/jij nog nooit geweest? Kom gerust eens binnenlopen 

in De Rank. Er komen regelmatig weer nieuwe boeken bij, dus is er zeker wel iets voor u/jou 

te vinden! Wij hopen ook dit seizoen weer nieuwe (jonge) lezers in de bibliotheek te zien! 

De bibliotheekcommissie  

 

Catechisaties 

We hopen elkaar volgende week weer te ontmoeten. De leerstof voor maandag 12 en dinsdag 

13 februari is te vinden op bladzijde 124 van de map. Doe goed je best! 

 

Vrouwenbijbelkring ‘Eén ding is nodig’ 

Maandag 12 februari komen we bij elkaar om samen Bijbelstudie 8 uit het boekje over Petrus 

te behandelen. De koffie en thee staan vanaf half 8 klaar. We beginnen om 19.45 uur.   

We zien uit naar jullie komst! 

  

Contactmiddag 

Graag nodigen wij u uit voor onze komende contactmiddag. Deze hopen we te houden op 

dinsdag 13 februari a.s. in ons verenigingsgebouw ‘De Rank’. 

U bent vanaf 14.15 uur welkom. 

Voor de pauze hoopt onze predikant, ds. Zoet, een meditatie te houden. Na de pauze houdt 

faunabeheerder Frederik Bunt uit Uddel een presentatie met dia’s over wat hij allemaal ziet en 

beleeft tijdens zijn werk op het Kroondomein. 

Collecte: na afloop van de middag houden we bij de uitgang een collecte voor de onkosten. 



Voor de volledigheid nog even de indeling van de middag: 

14.15 uur: Inloop met koffie/thee 

14.30 uur: Opening en meditatie door ds. D. Zoet 

15.15 uur: Pauze met koffie/thee 

15.30 uur: Presentatie over ‘Kroondomein’ 

door faunabeheerder Frederik Bunt 

16.30 uur: Sluiting 

We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is van harte welkom. Brengt 

u gerust anderen uit onze gemeente mee naar onze contactmiddagen. 

Graag tot ziens. 

De datum voor de volgende contactmiddag is bij leven en welzijn 12 maart a.s. Houdt u deze 

datum alvast vrij? 

Voor vragen of suggesties kunt u terecht bij J. de Koning, telefoon: 0577-461862. E-mail: 

j.de.koning@hhggarderen.nl 

 

Moedermorgen 

Woensdag 14 februari is er weer moedermorgen. Alle moeders zijn van harte welkom in De 

Rank. Vanaf  9.15 uur staat er koffie en thee klaar. We beginnen om 9.30 uur en sluiten de 

ochtend af om ongeveer 11.00 uur. We behandelen hoofdstuk veertien uit 'Elke dag nieuw', van 

Elise Pater-Mauritz.  

Ben je nog nooit geweest? Kom gezellig een keer kijken. Je mag je kleine kind(eren) 

meenemen. We zien uit naar je komst. 

 

Mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften’ 

Woensdagavond 14 februari is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. Artikel 17 van 

de Nederlandse Geloofsbelijdenis is aan de orde van behandeling. Alle leden en 

belangstellenden van harte uitgenodigd.  

 

Uitzending kerkdienst 

Op donderdagavond 15 februari om 19.30 uur zal er een kerkdienst worden uitgezonden via de 

kerktelefoon en de website. 

 

Jeugdvereniging ‘De Steenrots’ 

Ben je 15 jaar of ouder, dan is er zaterdag 17 februari weer een gezellige jeugdavond voor jullie 

op de jeugdzolder van De Rank. We starten om 19.30 uur. Jij bent van harte welkom! Breng 

gerust ook vrienden/ bekenden mee! Houd je app in de gaten voor de precieze invulling van de 

avond! Laat je even weten dat je komt? App of bel: 06-24689478.  

Groeten Arne & Denise, Hanna, William 

 

Jeugdvereniging ‘De Waterstroom’ 

Afgelopen vrijdag was ‘De Waterstroom’ weer bij elkaar. De inleiding ging dit keer over de 

hogepriester uit het Oude Testament en dan met name over de kleding die hij droeg. Jullie 

hoorden over de mooie betekenissen die hierachter zaten. Vrijdag 26 februari hopen we elkaar 

weer te ontmoeten. Hanna en Anna-Gretha zullen de activiteit organiseren en Anne-Linn en 

Joanne zijn verantwoordelijk voor de catering. Hopelijk weer tot dan! 

Groet, Bart, Corné, Janneke en Piet  

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Bevestiging en afscheid 



Er zijn tegen de heer A.C. van Dalen geen bezwaren binnengekomen. In de dienst van 

zondagmorgen 3 maart zal de bevestiging plaatsvinden. Er zal dan tegelijk afscheid genomen 

worden van ouderling E.J. Jansen. 

 

VAN DE DIACONIE 

 

Verantwoording januari 2024 

Collecten kerk e.d.: 

€ 1.264,45 Diaconie collecten 

€ 952,31 Shaare Zedek noodhulp Israël, incl. gift € 100 

€ 748,40 GDC Diaconale projecten Malawi 

€ 265,60 HHK Opleiding predikanten 

€ 568,35 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 269,95 Kerkenraadsfonds 

€ 624,85 Zending en evangelisatie 

€ 108,40 Zondagsschool 

€ 378 Stamppotmaaltijd – gemeentedagcommissie 

€ 146,70 Contactmiddag 

Via Scipio: 

€ 54,50 Diaconie collecten 

€ 32,50 Shaare Zedek noodhulp Israël 

€ 43,50 GDC Diaconale projecten Malawi 

€ 21 HHK Opleiding predikanten 

€ 28,50 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 24,50 Zending en evangelisatie 

€ 5,50 Zendingsbus 

Via bank en contant: 

€ 450 Diaconie 1x € 150; 1x € 100; 1x € 75; 1x € 40; 2x € 30; 1x € 25 

€ 125 Plaatselijk diaconaal 1x € 125 

€ 125 GDC diaconale projecten Malawi 1x € 125 

€ 100 Shaare Zedek noodhulp Israël 1x € 100 

€ 125 Isaac da Costa – steunfonds Israël – via ds Zadok 1x € 125 

€ 60 Kijken/luisteren diensten 1x € 50; 1x € 10 

€ 65 Dagboekjes 

€ 140 Stamppotmaaltijd – gemeentedagcommissie 1x € 100; 1x € 40 

Namens de diaconie heel hartelijk dank! 

 

VAN DE ZENDINGS- EN EVANGELISATIECOMMISSIE 

 

"Een kerk die niet evangeliseert is als een museum." 

Het is een citaat, ooit gezegd tijdens een bijeenkomst over evangelisatie. Misschien schrikt u 

van deze opmerking. Zo wilt u onze gemeente niet zien! Het is goed om op te merken dat de 

bovenstaande stelling natuurlijk prikkelend is geformuleerd om ons tot nadenken te zetten. En 

dan is het altijd goed om eens een kritische blik naar binnen te werpen: ben ik mij bewust van 

de noodzaak van evangelisatie? 

Wat is evangelisatie eigenlijk? Evangelisatie is niet alleen het doorgeven van de christelijke 

geloofsleer, zoals wij die elke zondag mogen horen in de erediensten. Het is meer dan dat. 

Evangelisatie is getuigenis. Dit kan ook innerlijke strijd geven. Het kan een zoektocht zijn en 

vraagt soms van ons dat we over onze drempels stappen.  



Wij willen graag met u en jou hier verder over nadenken op de bewustwordingsavond op 11 

april 2024 om 19.45 uur met als spreker Jos van der Hoog namens de Hersteld Hervormde 

Kerk. Zet u / jij het alvast op de kalender? Tot dan! 

Zending- en evangelisatiecommissie 'De Zaaier' 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.  

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen. 

 

Adullam Winkeltje ’t Kroontje 

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte 

cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag 

van 10.00-15.30 uur.  

Voor alle wens- en condoleantiekaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-

407338. 

 

UIT DE PASTORIE 

 

Voor u gelezen 

“Eens was op het dak van de kerk in het Zuidduitse dorp Werden een leidekker aan het werk, 

toen de haak van zijn ladder losschoot. De man viel achterover naar beneden en zou zeker dood 

geweest zijn, wanneer niet juist op het kerkplein een herder met zijn kudde schapen 

voorbijgetrokken was. De leidekker kwam niet hard op de straatstenen terecht, maar op een 

lam. Het dier was op slag dood, maar de man bleef ongedeerd. Het lam stierf om de man te 

redden. Boven de deur van die kerk is in de gevel ter nagedachtenis een lam als beeldhouwwerk 

aangebracht met daaronder de woorden ‘Zie het Lam Gods’.” 

  

In de lijdensprediking wijst de Heere ons indringend en ernstig op de noodzaak om persoonlijk 

gereinigd te worden van de zonde in het bloed van het Lam. Maar ook wijst Hij steeds opnieuw 

hartelijk en liefdevol op de mogelijkheid daartoe vanuit Hem. Heeft Gods Geest u al ogen van 

het geloof gegeven, voor uw zondeschuld én voor het Lam van God? Wie als een arme verloren 

zondaar door het geschonken geloof op Hem ziet, mag het weten: omdat Hij stierf, zal ik léven.  

 

Middelen 

(Ik bid u dan voor mijn zoon, denwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onésimus, 

Filémon:10). 

“Zij, die de predicatiën van het Evangelie versmaden en menen dat de dienst van het Woord 

niet nodig is, dat men de predikanten wel kan missen, zijn tegen zichzelf. Zij zijn liefhebbers 

van hun verderf en vijanden van hun eigen zaligheid. 

God heeft deze dingen -zaligheid, geloof, horen, prediken- aan elkaar verbonden. Wij kunnen 

niet zalig worden of wij moeten geloven. Wij kunnen niet geloven of wij moeten het Woord 

Gods horen en kunnen het Woord Gods niet horen of het moet ons gepredikt worden. Hadden 

de inwoners van Ninevé Jona niet horen prediken, zij zouden zich nooit bekeerd hebben. Zo 

zouden ook die drieduizend zielen zich nooit bekeerd hebben, indien zij Petrus niet hadden 



horen prediken binnen Jeruzalem. Zij werden verslagen in hun hart en zeiden: "Mannen 

broeders wat zullen wij doen?" 

Maar, zult u vragen, is God gebonden aan de middelen? Zou Hij ons niet zalig kunnen maken 

zonder de dienst van het uiterlijke woord? God is niet gebonden aan de middelen, maar Hij 

heeft ons daaraan gebonden. Het is niet een zaak van Gods macht, van wat Hij kan, maar van 

wat Hij wil! God kan duizenden dingen meer doen, die Hij nu niet doet. Hij kan meer werelden 

scheppen als één. Hij kan leven behouden zonder eten. Maar Hij doet het niet. En waarom niet? 

Omdat Hij niet wil! Hij kan zalig maken zonder de middelen, nochtans wil Hij het niet. Doch 

Hij heeft ons gebonden aan de middelen en die moeten wij biddend waarnemen.” 

(Uit ‘De bekeerde Onésimus’, 1649, van Joh. Crusius, predikant te Haarlem) 

 

Ten slotte  

Komende zondag is het de eerste van in totaal zeven lijdenszondagen. De lijdenstijd is weer 

aangebroken. De Heere wil deze periode in het kerkelijk jaar tot een bijzondere tijd maken. De 

prediking van de Man van smarten mag tot ons komen. We wensen u in de komende periode 

een gezegende overdenking toe van het bitter lijden en sterven van Christus. 

Ontvang tot besluit allen, mede namens mijn vrouw en de kinderen, een hartelijke groet vanuit 

de pastorie, 

uw en jouw ds. D. Zoet 

 

 


