Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente

Zondag 4 juni

09.30 uur: ds. D. Zoet, voorbereiding Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. D. Zoet

Woensdag 7 juni

14.30 uur: ds. D Zoet,

Huwelijksdienst Henri van de Munt en Dorien Ploeg

Voorzang
Morgendienst: Psalm 66: 10
Avonddienst: Psalm 42: 5

Collecten zondag 4 juni

1. Diaconie

2. Kerkvoogdij

3. Verenigingsgebouw De Rank

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes.

Collecteren in de eredienst

We collecteren tijdens de eredienst. Het gebruik van de Scipio App of overmaken via de bank
is daarnaast ook mogelijk. Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens.
De collecten worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen.

Uitzending van de kerkdiensten

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of uitzending van een kerkdienst op donderdag
zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze
website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.

Kinderoppas

Tijdens de morgendiensten kunt u uw kinderen naar verenigingsgebouw De Rank brengen. De

kinderoppas wordt in één van de zalen beneden gehouden.
PASTORALIA

Algemeen

'k Ben gewoon, in bange dagen,
mijn benauwdheid U te klagen.
Gij toch, Die d’ ellenden ziet,
hoort mij, en verstoot mij niet\”
(Psalm 86:4, ber.).

Examenkandidaten

De examens zijn gemaakt. Jullie leven toe naar de uitslagen! Willen jullie je predikant te zijner
tijd even bellen, appen of mailen met de uitslag? 1k hoop van je te horen.

VAN UW DIACONIE

Collecte Oekraine



Ook deze zomer willen we graag als gemeente van Garderen een transport met hulpgoederen
voor Oekraine organiseren. Het specifieke doel zal weer zijn de noodopvang van vluchtelingen
in de zwaarst getroffen gebieden. Opnieuw zal de einddistributie worden verzorgd door
Baptisten uit de regio Zaporizja.

Het streven is om ook dit keer 100% van het gecollecteerde bedrag ten goede te laten komen
aan de vluchtelingen. Er zijn al diverse toezeggingen gedaan voor hulp en ondersteuning. Er
zijn afspraken gemaakt met iemand uit onze gemeente die voor het gecollecteerde bedrag tegen
inkoopsprijs lang houdbare levensmiddelen zal leveren. Ook het transport zal niet betaald
worden uit de collecteopbrengst maar volledig worden gesponsord. En ook deze keer zullen er
weer Bijbels in de Oekraiense taal meegaan.

Dus kortom weer een heel mooi doel, waarbij u er als gemeentelid op kunt vertrouwen dat 100%
van het gecollecteerde bedrag op de juiste plaats terecht zal komen.

Wij hopen dat deze actie weer net zo'n succes mag worden als de vorige. Het is altijd weer
hartverwarmend om te zien hoe graag iedereen zijn of haar steentje bijdraagt.

Ook is het mogelijk om in de weken van 5 tot en met 17 juni weer goederen in te leveren op de
volgende adressen:

Fam. van Hierden aan de Kastanjelaan, Fam. van Bentum aan de Mazenhofstraat en Fam. van
de Beek aan de Smidstraat. Het gaat dan vooral om lang houdbare voedingsmiddelen.

De diaconiecollecte die gehouden wordt, is op zondag 11 juni. De avondmaalscollecte zal
eveneens hiervoor bestemd worden.

AGENDA
Maandag 5 juni:
Vrouwenbijbelkring
Dinsdag 6 juni:
Verkoop collectemunten
Woensdag 7 juni:
Huwelijksdienst
Bijbelstudiekring
Donderdag 8 juni:
Censura Morum
Avondmaalskring
Vrijdag 9 juni:
Bibliotheek geopend

Vrouwenbijbelkring ‘Eén ding is nodig’

Op maandag 5 juni hopen we onze extra bijeenkomst te houden in De Rank. U bent welkom
vanaf 17.00 uur. Graag willen we dat u zich even opgeeft. Heeft u zich nog niet opgegeven?
Het kan nog! Geef het even door aan Lucy. We hopen op een gezellig samenzijn!

Bestuur vrouwenbijbelkring

Verkoop collectemunten
Dinsdag 6 juni wordt u in de gelegenheid gesteld van 19.00 uur tot 20.00 uur collectemunten
aan te schaffen in De Rank.

Bijbelstudiekring

Woensdag 7 juni is er weer Bijbelstudiekring. Inloop is vanaf 19.45 uur. We starten om 20.00
uur. Dit keer is het bij de familie Bouwers (Harderwijkerweg 34, Garderen). We behandelen
het thema 'De vruchten' aan de hand van 1 Johannes 2. Van harte welkom om deze avond bij te
wonen!



Gewijzigde openingstijden bibliotheek

In de zomermaanden juni, juli en augustus worden er over het algemeen minder boeken
uitgeleend. Daarom zijn wij in die periode alleen op vrijdagavond open en op de
dinsdagavonden gesloten. U en jij bent van harte welkom op vrijdagavond van 18.30 - 20.00
uur.

De bibliotheekcommissie

Censura Morum en Avondmaalskring

In verband met de te houden bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 11 juni, zal er op
donderdag 8 juni om 20.00 uur Avondmaalskring worden gehouden in De Rank. VVoorafgaand
wordt er, ook in De Rank, van 19.15 tot 19.45 uur Censura Morum gehouden.

Uitzending kerkdienst
Op donderdag 8 juni zal in plaats van een kerkdienst via de kerktelefoon en de website de
Avondmaalskring uitgezonden worden.

OVERIGE BERICHTEN

KBM

Hierbij een herhaalde oproep voor hulp tijdens de Kinder Bijbel Morgens. Op dit moment
hebben we helaas nog te weinig vrijwilligers. Vooral op 27 juli en 3 en 10 augustus kunnen we
nog veel meer hulp gebruiken (en voor 13 en 20 juli nog een enkele vrijwilliger). Op 10
augustus zijn we ook nog op zoek naar een aantal mensen die in Garderen wonen en voor ons
wat willen bakken in de oven.

Daarnaast zoeken we 10 augustus een paar bakkers die bij De Rank pannenkoeken willen
komen bakken als afsluiting (thuis bakken en brengen mag natuurlijk ook).

Kunt u/jij ons met één van deze dingen helpen neem dan contact op via kbm@hhggarderen.nl
of 06-30515855 (graag na 15.00 uur)

Hartelijke groet, Kernteam KBM

Gemeente-BBQ 2023

Op vrijdag 30 juni organiseren we vanaf 17.00 uur een middag/avond om elkaar te ontmoeten
en om samen te genieten van een BBQ/Buffet. Opgeven kan via:
gemeentedaggarderen@hotmail.com of telefonisch bij Dikky van de Brink 06-21491599 of
Evelien van Lagen 06-13145049. Vindt u het ook leuk om te komen, maar lukt het niet met
vervoer? Laat het ons gerust weten! Wij zorgen ervoor dat u opgehaald en ook weer
thuisgebracht wordt. Deze middag/avond is bedoeld voor alle leeftijden. Net als voorgaande
jaren zorgen we dan ook voor voldoende activiteiten voor jong en oud.

De gemeentedagcommissie

Vrijwilligershulp

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp
van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u
contact opnemen met onze codrdinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail
elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114.

Ook voor vervoer naar de kerk kunt u met haar contact opnemen.

Vaderdagmarkt



Zaterdag 17 juni van 10.00-14.00 uur wordt er voor Adullam een gezellige minimarkt
gehouden, met diverse standhouders welke gehouden zal worden op Camping Solse Berg,
Koesteeg 6 te Garderen.

Er zullen boeken, kaas, noten, bloemen, BBQ-artikelen en nog veel meer artikelen worden
aangeboden om vader, opa of de buurman mee te verrassen. Het is ook mogelijk om zelf uw
kadopakket samen te stellen. Er is een gratis inpakservice. Graag tot ziens!

Adullam comité Garderen — Uddel

Adullam Winkeltje ’t Kroontje

Voor al uw (Bijbel)tekstborden, fotokaarten, kaarsen, naamslingers en andere handgemaakte
cadeaus bent u van harte welkom in het ’t Kroontje. Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00-15.30 uur. Voor kaarten kunt u ook terecht bij Paleisweg 2b te Garderen, 0577-
407338.

UIT DE PASTORIE

Voor de jeugd

Een meisje had lange tijd gewerkt op een groot landgoed, bij een rijke landheer en zijn vrouw,
tot eindelijk de gelukkigste dag van haar leven was gekomen. Zij ging trouwen met een aardige
jongen. Het stel had een woning kunnen vinden, ruim en geriefelijk, maar de toegang was niet
erg mooi. De deur gaf eerst toegang tot een pakhuis om vervolgens pas in de woning te eindigen.
Het huisnummer werd op de deur aangebracht en zo hoefde niemand zich te vergissen in het
juiste adres. In dat huis zou de bruiloft worden gevierd, waartoe de gasten waren uitgenodigd.
Het waren natuurlijk allemaal bekenden van het bruidspaar die uitgenodigd waren en daaronder
was ook de heer en zijn vrouw waar de bruid zoveel jaren had gewerkt. En zo was dan de
huwelijksdag aangebroken. Het deftige echtpaar ging per rijtuig naar de bruiloft van hun meisje.
Aangekomen zochten ze lange tijd naar het juiste adres, maar ze zagen het maar niet. Totdat
eindelijk de heer de vervallen deur in het oog kreeg en er binnen keek in het pakhuis. Het kon
niet missen, hier was het adres, hier was de bruiloft. Maar dacht je dat deze heer er binnenging?
Die deur was hem veel te min, en als het begin zo verachtelijk was, daar zou volgens hem de
bruiloft ook wel niet veel zaaks zijn. Hij keerde naar het rijtuig terug en zij vertrokken haastig.
De Heere Jezus Christus zegt: Ik ben de Deur, indien iemand door Mij ingaat die zal behouden
worden. Maar wij willen van nature ook niet door die Deur. Ook al weten we dat we alléén door
deze Deur bij de hemelse bruiloft zullen komen, toch willen we daar niet doorgaan. Hoe vaak
heb jij dit Adres al gehoord, en hoe vaak ben jij al geroepen om door deze Deur te gaan? Bidt
om de Heilige Geest, zodat jij door Zijn kracht zult ingaan door de Deur, én behouden worden.

Voor u gelezen |

Heere Jezus, kom toch nader,
Maak mijn ziel eens onbevreesd.
Leer mij zeggen: ‘Abba Vader’.
Leid en troost mij door Uw Geest.
Naar U brandt mijn ziel met lusten,
Daarom voel ik geen verdriet.

‘k Wil in mijnen Jezus rusten.
Buiten Jezus is er niet’.

Nicolaus Barentzonius (1609-1682)

Ten slotte



Geliefde gemeente, de Pinksterdagen liggen achter ons. We mogen terugzien op goede dagen
waarin Gods Woord centraal stond. De Heere geve de onmisbare dauw van Zijn Geest over het
aan u en jou gepreekte Woord. Dan zal het zijn tot bekering, tot vernieuwing, tot verdieping,
maar bovenal tot verheerlijking van de Drie-enige God.

Op tweede pinksterdag mochten er in ons midden een zevental nieuwe lidmaten worden
bevestigd. Dat was een bijzonder ogenblik. We wensen hen allen Gods rijke zegen toe. Dat zij
niet alleen in afhankelijkheid van de Heere hun ja-woord hebben gegeven, maar zo ook hun
weg zouden mogen vervolgen. Dat bidden we hun van harte toe.

Komende zondag zal er voorbereiding worden gepreekt met het oog op het Heilig Avondmaal.
Voor de tweede keer, zo God het geeft, zal dit jaar dit sacrament bediend worden. Kom maar
met een biddend hart op. VVoortdurend smekend: Och HEERE, geef thans Uw zegeningen. Och
HEERE, geef heil op dezen dag (Psalm 118 vers 14, ber.). Op het gebed om zegen is zegen te
verwachten.

Naast de wekelijkse prediking is er ook het dagelijks pastoraat. Gelukkig weten velen de weg
naar de pastorie te vinden. Toch wil ik nog een keer benadrukken dat als er zorgen zijn of als u
of jij in (geestelijke) nood bent, er geen schroom hoeft te zijn een beroep op ons of de
kerkenraad te doen.

We groeten u allen vanuit de gemeentewoning aan de Dorpsstraat en wensen u en jou van harte
Gods zegen toe. In het bijzonder denken we daarbij aan de rouw- en kruisdragenden in ons
midden.

Mede namens mijn vrouw, Anton, Jan, Nelleke, Diederik en Wilbert,

uw en jouw ds. D. Zoet



