
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Donderdag 14 oktober 

19.30 uur: ds. D. Zoet, Bijbellezing (Gen. 17:9-27) 

 

Zondag 17 oktober 

09.30 uur: ds. H. Lassche (Rijssen) 

18.30 uur: ds. H. Lassche 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Kerkenraadsfonds  

 

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de 

Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Bovenaan de 

gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw 

offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten op zondag en de Bijbellezing of de uitzending van een kerkdienst op 

donderdag, zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. 

Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden. 

 

De Rank 

De aula in De Rank is ingericht om de diensten in de kerk via een groot scherm te volgen. U 

kunt zich aanmelden voor een plaats in ‘De Rank’ bij Evelien van Lagen-Muis. Dit kan per 

mail, evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06 - 13 14 50 49. 

 

Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in De Rank. 

 

AGENDA 

Donderdag 14 oktober: Bijbellezing 

Vrijdag 15 oktober:  belijdeniscatechisatie 

Maandag 18 oktober:  vrouwenbijbelkring 

Donderdag 21 oktober: uitzending kerkdienst 

Dinsdag 26 oktober:  contactmiddag 

Zaterdag 30 oktober:  wandeltocht voor Anneke   

 

Vrouwenbijbelkring ‘Eén ding is nodig’ 

Maandagavond 18 oktober willen we bijeenkomen om 19.45 uur in De Rank. Deze avond zal 

mevrouw R. Mouw Bijbelstudie 3 voorbereiden over Openbaring 1: 7 en 8. Alle leden zijn 

hartelijk welkom en ook alle belangstellenden. 

Het bestuur 

 

Contactmiddag 26 oktober:  

‘Licht in de duisternis’ 

Graag heten we u welkom voor de eerstvolgende contactmiddag van dinsdag 26 oktober a.s. in 

ons verenigingsgebouw ‘De Rank’. U bent vanaf 14.00 uur welkom. 



Voor een goede voorbereiding van de middag spreken we graag het volgende met u af: 

- Zij die er de vorige keer ook waren, hoeven zich niet opnieuw aan te melden.  

- Was u er de vorige keer wel en kunt u nu niet, dan dient u zich af te melden. 

- Komt u voor de eerste keer, dan s.v.p. aanmelden.  

- Aanmelden/afmelden via J. de Koning, telefoon 0577 46 18 62 of via de mail 

j.de.koning@kliksafe.nl  

- Aanmeldingen a.u.b. uiterlijk vrijdag 22 oktober a.s. 

Op deze manier weten wij precies op wie we kunnen rekenen. 

 

Voor de pauze hoopt onze predikant, ds. Zoet, verder te gaan met de behandeling van de 

genezing van de blindgeborene (Johannes 9). 

Na de pauze wordt een presentatie gehouden over het meest gesloten land op deze wereld, 

namelijk Noord Korea. De bevolking van dit land gaat gebukt onder honger, ziekte, 

indoctrinatie en onderdrukking.  

De spreekster van deze middag is meerdere keren in het land geweest. Uit veiligheid wordt haar 

naam niet genoemd. Zij schrijft zelf het volgende: ‘Door verschillende projecten proberen we 

dit volk te helpen, naast de dagelijkse levensbehoefte, door een licht te zijn in de duisternis. 

Door het licht van Gods Woord te laten schijnen, daar waar mogelijk. In de presentatie hoop ik 

u mee te nemen naar dit land en de bevolking wat dichterbij te brengen, maar ook hoe op 

verschillende manieren ondersteuning geboden wordt.’ 

 

Wij houden een collecte voor de hulp aan onze naaste in het gesloten land. Er is ook een 

verkooptafel.  

 

Voor de volledigheid nog even de indeling van de middag: 

14.00 uur:           Inloop met koffie/thee 

14.30 uur:           Opening en meditatie door ds. D. Zoet 

15.15 uur:           Pauze met koffie/thee 

15.30 uur:           Presentatie over het meest gesloten land 

16.30 uur:           Sluiting 

We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Graag tot ziens! 

De datum voor de volgende contactmiddag is bij leven en welzijn 23 november 2021. Houdt u 

deze datum alvast vrij? 

Voor aanmelding, vragen of suggesties, of als u vervoer wenst, kunt u terecht bij J. de Koning, 

tel. 0577-461862. 

 

Catechisaties 

Deze week konden de catechisaties door omstandigheden helaas niet doorgaan en volgende 

week is het herfstvakantie. Dat betekent dat maandag 25 oktober en dinsdag 26 oktober al onze 

catechisanten weer worden verwacht. De leerstof is hetzelfde gebleven, bladzijde 4 uit de map.  

 

Uitzending kerkdienst 

Op donderdagavond 19.30 uur wordt er een kerkdienst uitgezonden via kerktelefoon of website. 

 

VAN UW KERKVOOGDIJ 

 

Verantwoording kerkvoogdij, september 2021  

Collecten:  

€ 1.672,95 gewone collecten  

€    387,55 onderhoud kerk  
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€    517,50 verbouwing De Rank  

€    602,10 onderhoud pastorie  

€    205,25 Huwelijksdienst Boeve-Boeve (incl. gift € 100 per bank)  

Via Scipio:  

€    184,18 gewone collecten  

€      42,00 onderhoud kerk   

€      71,00 verbouwing De Rank   

€      59,00 onderhoud pastorie  

Giften/collecten via de bank:  

€ 1.270,00 kerkvoogdij 1 x € 200, 2 x € 150, 4 x € 100, 1 x € 75, 2 x € 50, 3 x € 30, 1 x € 25, 2 

x € 20, 2 x € 15, 1 x € 10,  

€    700,00 vrijwillige bijdrage waarvan geen toezegging 1 x € 500, 1 x € 200   

€      50,00 vrije zitplaatsen  

€      10,00 onderhoud begraafplaats  

€        5,00 onderhoud pastorie  

€      10,00 onderhoud kerk  

€    105,00 verbouwing De Rank 1 x € 100, 1 x € 5   

€    100,00 via ds. D. Zoet voor kerk   

€      10,00 via ds. D. Zoet voor verjaardagsfonds  

€    190,00 via ds. D. Zoet voor verbouwing De Rank 3 x € 50 en 2 x € 20  

€      20,00 via oud-ouderlingen  

€      10,00 via koster voor begraafplaats  

Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank.  

 

Notabelenverkiezing 
Per 31 december 2021 is notabel R. van de Brug periodiek aftredend. De heer Van de Brug 

heeft aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. De kerkvoogdij is dankbaar dat de heer Van 

de Brug zich opnieuw beschikbaar heeft gesteld voor een nieuwe periode.  
De stemgerechtigde lidmaten van onze gemeente krijgen gelegenheid namen in te dienen, 

(schriftelijk en leesbaar ondertekend), bij de secretaris van de kerkvoogdij, de heer J.C. van 

Huigenbos, Hogesteeg 19, 3886 MA Garderen of via de mail (secretaris@hhggarderen.nl), tot 

en met vrijdag 22 oktober 2021. Worden er geen namen ingediend voor de heer R. van de Brug, 

dan is de heer van de Brug herkozen voor een nieuwe periode. 

 

Verbouwing De Rank 

De komende tijd willen we u wat frequenter op de hoogte houden over de vorderingen en de 

ontwikkelingen van verbouwing van De Rank.  

Op de gemeenteavond zijn twee varianten gepresenteerd. Uiteindelijk is gekozen voor de 

‘eenvoudige’ variant, die evenwel nog steeds een forse verbouwing is, maar waarmee we dan 

wel verwachten weer tientallen jaren op verantwoorde wijze verder te kunnen. De 

vergunningaanvraag zal op korte termijn worden ingediend bij de gemeente Barneveld. Verder 

wordt er op dit moment gewerkt aan diverse offertes. Het streven is nog steeds om per maart 

2022 te beginnen, zodat het verenigingsleven e.d. er zo kort mogelijk last van heeft.  

Ondertussen zijn we de bouwcommissie zeer dankbaar voor het vele werk wat ze al gedaan 

hebben. Ook de vrouwen, die al een tijdje meedenken over het interieur en inrichting, zijn we 

dankbaar voor hun tijd en inbreng. Als u nog vragen hebt over de plannen, neem dan gerust 

contact op met de kerkvoogdij. 
  

OVERIGE BERICHTEN 

 



Giften 

De ouderlingen Breen en Jansen ontvingen € 50,-, waarvan € 15,- voor de kerktelefoon en € 

35,- voor de diaconie.  

Ouderling Jansen ontving een gift van € 100,-, waarvan € 25,- kerktelefoon, € 25,- diaconie, € 

25,- noodhulp en € 25,- zending. 

Ds. Zoet ontving een gift van € 100,- voor bijzondere noden.  

 

Lectuuractie van Stichting Friedensstimme 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we dit jaar opnieuw niet op de gebruikelijke manier 

meedoen met de lectuuractie van Stichting Friedensstimme. 

Gelukkig is er een alternatief, waardoor we toch onze betrokkenheid kunnen tonen. 

Na de beide diensten op dankdag, woensdag 3 november, treft u bij de uitgang een 

machtigingskaart en folder van Stichting Friedensstimme. U wordt uitgenodigd per gezin één 

exemplaar mee te nemen. 

Wanneer u een gift overmaakt, steunt u hiermee de evangelisten in Rusland en draagt u bij aan 

de verspreiding van evangelisatielectuur. Stichting Friedensstimme  verzendt zelf Bijbels, maar 

uw gift wordt ook gebruikt voor het ter plaatse drukken van het Nieuwe Testament en ander 

evangelisatiemateriaal in Rusland.  

Namens de christenen uit Rusland en Stichting Friedensstimme alvast hartelijk dank! 

De zendings- en evangelisatiecommissie 

 

Hometeam – MAIStocht 

Anneke is al weer geruime tijd in Suriname en nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, wordt 

het tijd voor acties. Wij zijn bezig om een spannende, gezellige MAIS (Missie Anneke 

Inheemsen Suriname)wandeltocht te organiseren. Deze is erg leuk voor kinderen, maar ook 

voor volwassenen zeker de moeite waard. Save the date: zaterdag 30 oktober. De start is vanaf 

10.30 uur bij camping de Solse Berg, Koesteeg 6 in Garderen. Tussen 12.00 en 13.00 uur, of 

iets later, wordt de wandeling afgesloten met een warme verrassing. Opgeven kan via 

onderstaand mailadres, of telefoonnummer. De inschrijfprijs is 6,50 euro per persoon en 15 

euro voor een gezin.  

Dinsdag 7 december kunt u weer een prachtig winterstuk maken, nadere gegevens volgen. De 

opbrengst komt volledig ten goede aan het zendingsproject van  Anneke Kempeneers in 

Suriname.  Anjavanbentum@outlook.com/ 0613437398.                                                   

Hartelijke groet van Vivia, Geriette en Anja 

 

Vrijwilliger voor 1 uur? 

D.V. zaterdag 6 november, de zaterdag na dankdag, is er tussen 9.00 uur en 12.00 uur in 

Garderen weer de actie om levensmiddelen in te zamelen voor voedselhulp. We zijn op zoek 

naar vier vrijwilligers die 1 uur in de Spar of Coöp willen staan om klanten op de actie te wijzen 

en eventueel hun boodschappen aan te pakken. Je doet dit samen met iemand anders. Voor 

vragen of aanmeldingen: joopvandemunt@solcon.nl  / 06 4882 1081. 

 

Terugblik 

Dankbaar mogen we terugzien op de Adullam Shop en Drive Autoroute van 2 oktober. Het was 

een mooie en gezellige dag. Bijzonder dat het na een regenachtige week tijdens de activiteit 

droog mocht zijn en dat de dag zonder ongelukken mocht verlopen. 

Bijna 100 auto's reden de afwisselende, landelijke route die in Uddel begon, richting Putten, 

Ermelo, Elspeet en Uddel ging en in Garderen eindigde bij camping de Solse Berg. Bij de 

stopplaatsen was er gelegenheid om een paar kramen te bezoeken en inkopen te doen. Er was 

ook gelegenheid voor ontmoeting in de buitenlucht. De nieuwbouw van Kroonheim kon van de 
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buitenkant bewonderd worden. De winkeltjes het Hofje en het Kroontje werden druk bezocht. 

Fijn om daar weer o.a. ondergoed en kaarten in te kunnen slaan. Wat was het leuk om ook 

zoveel bewoners van Kroonheim te zien samen met ouders, familie of verzorgers. 

Wij bedanken alle vrijwilligers en sponsoren die deze dag mogelijk hebben gemaakt. Zonder 

uw/jullie hulp was het niet mogelijk geweest deze actie te houden. 

De opbrengst van deze dag, die bestemd is voor de nieuwbouw van Kroonheim, is €12.338,00. 

De comités Ermelo, Uddel en Garderen 

   

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

 

Adullam Winkeltje ’t Kroontje 

Voor al uw fotokaarten, handgemaakte cadeauartikelen, houten decoratie en nog veel meer... 

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00-15.00 uur. 

Wens- en condoleancekaarten blijven verkrijgbaar op de Paleisweg 2B, 0577-407338. 

 

Winkeltje ’t Hofje 

Voor ondergoed en textiel en nachtkleding kunt u een afspraak maken via 06-20585358. Later 

dit jaar zal het ondergoed worden verhuisd naar het nieuwe winkeltje ’t Kroontje.  

 

UIT DE PASTORIE 

 

Bedankt 

Achttien en twintig jaar mochten ze worden. Afgelopen vrijdag bereikte Nelleke de leeftijd van 

de wettelijke volwassenheid en de leeftijd van Jan versprong van het tiental naar de twintig en 

is daarmee uit de tienerjaren. Mijn vrouw en ik zeiden tegen elkaar: ‘Nu zijn de meeste kinderen 

volwassen.’ Wat is de Heere een goeddoend God, dat Hij dit allemaal geeft te beleven. Immers, 

bij hoeveel mensen is het anders. Dankbaarheid naar de Heere mag ons hart wel vervullen. Ook 

u willen we bedanken voor de kaarten die u schreef en aan hen stuurde!  

 

Voor jou gelezen 

Een jonge predikant die, na een ernstig ziekbed van zijn vrouw, haar door de dood moest 

missen, was hierdoor totaal verslagen en kon zelfs ’s zondags niet meer voorgaan in zijn 

gemeente, zo was hij overmand door verdriet. In zijn beleving was God dood. Hoe zou hij ooit 

over deze God dan nog in de termen van liefde kunnen spreken!  

Op een dag, het was een koude winterdag en er was die nacht een flink pak sneeuw gevallen, 

liep hij weer eens op de begraafplaats naast de kerk. Naar het graf van zijn pas overleden vrouw. 

De steen was bedekt met een laag sneeuw en het opschrift onleesbaar. Wat hem nog meer deed 

gevoelen zijn vrouw kwijt te zijn. Zijn koude hart werd er nog kouder van. Vlak bij zijn voeten 

lag een afgewaaide tak. Hij pakte die op en begon met deze tak op de ondergesneeuwde 

grafsteen de sneeuw te schrijven.  

Ineens werd hij gestoord. Elsje, het dochtertje van de koster, kwam al huppelend door de 

sneeuw heel blij naar hem toe en zoals een kind spontaan kan zijn, zei ze: ‘Dag dominee, wat 

bent u aan het doen? O, ik zie het al, u schrijft in de sneeuw’. Nu had de predikant net het woord 

‘God’ in de sneeuw op de steen geschreven, Elsje ging spontaan verder, ze zei: ‘U hebt het 

woord ‘God’ geschreven, ik weet wat u wilt gaan schrijven, mag ik het afmaken dominee?’  



De predikant keek wat verbouwereerd naar het meisje, maar gaf haar toch de tak en zij ging 

door haar knietjes en begon heel ijverig met het puntje van haar tong uit de mond de woorden 

die zij dacht dat de dominee wilde schrijven af te maken. Ze schreef aansluitend op het woord 

‘God….is liefde!’  

De predikant werd als door de bliksem getroffen bij het lezen van deze spontaan geschreven 

woorden. Zijn steenkoude hart werd op dat moment zo overstelpt door Gods liefde. Hij had heel 

andere woorden in gedachten om in de sneeuw te schrijven, niet God is liefde, nee, verre van 

dat, maar God is dood! Want zo voelde het in zijn hart en nu gebruikte de Heere dit jonge kind 

om hem Zijn liefde te doen ervaren en zo werd Psalm 8 bevestigd: ‘Uit de mond der kinderen 

en zuigelingen hebt Gij U sterkte gegrondvest!’  

Ken jij deze God ook al, door de Heere Jezus Christus? 

 

Voor u gelezen 

“Het is ontroerend, wanneer wij de liefde Gods in Christus horen golven in een mensenhart en 

het is ontroerend wanneer wij mensen horen getuigen van het Licht des levens. Dit is een vrucht 

van de verkondiging van de opgestane Christus, om van dat Licht te getuigen in de schaduwen 

des doods. Waar dit Licht doorbrak, daar zij God geprezen! Wat is een mens? Hij is duisternis 

en heeft de duisternis liever dan het licht, en weigert te voorschijn te komen, omdat zijn werken 

boos zijn. Het is een ontzaglijk groot wonder wanneer dat licht ons bestraalt en het meebrengt 

de Christus in Zijn verzoening en in Zijn opstanding. 

Zijt gij in Hem gezet? Blijft dan in Hem. Want uit u is er toch geen vrucht. Alleen wie in 

Christus blijft, die draagt veel vrucht. Het is de grote strijd, niet alleen om tot de genade te 

komen, maar ook om bij de genade te blijven. Wandelt dan in dit licht en getuigt van dit licht. 

Of zijt gij in uw duisternis gebleven en haat gij op welke wijze dan ook, dit licht, dat tot u komt 

in de prediking? Dan heb ik u ernstig te waarschuwen en te zeggen: Ontwaakt gij die slaapt en 

sta op uit de doden en Christus zal over u lichten! Dat is de grote begeerte van Christus.  

 

Nochtans, zegt Paulus, zijn wij Gode een goede geur in degenen, die behouden worden en in 

degenen, die verloren gaan. Voor genen zegt hij is het Evangelie een reuke des levens ten leven 

en voor dezen een doods lucht ten dode. Onbegrijpelijk en onbeschrijfelijk, dat Christus een 

doodsgeur zou zijn. Dat ligt aan de verblindende werking van de god dezen eeuw waardoor wij 

oren hebben en niet horen, ogen en niet zien en het hart van een volk en van een kerk dik wordt 

onder het oordeel Gods. Dit is misschien een laatste waarschuwing. Het is nog niet definitief. 

De zaak is nog open in de prediking van het evangelie. Het is misschien wel de laatste keer dat 

gij het hoort. O, wordt toch wakker, gij die slaapt aan de rand van de eeuwige duisternis, die 

misschien zóveel hebt, behalve de Zaligmaker, opdat gij hoort. 

 

Agrippa maakte een zeer galante zijsprong. Hij had zijn complimenten klaar. Wij kunnen het 

evangelie dood kritiseren en dood complimenteren. Agrippa hoorde tot dit laatste soort. Maar 

door deze zijsprong ging het Woord Gods aan hem voor bij. Daarom zegt de Schrift: Zo gij Zijn 

stem dan heden hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. De alleen wijze God, onze 

Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht beide nu en in alle eeuwigheid.” 

(Wijlen ds. G. Boer). 

 

Herfstvakantie 

In de week van de herfstvakantie verwachten we niet alle dagen thuis te zijn. Mocht u pastorale 

zaken willen doorgeven en krijgt u geen gehoor, dan mag u altijd mailen. Ook kunt u dingen 

voor het pastoraat melden aan de scriba of uw wijkouderling. 

 

Ten slotte 



Weest allen Gode bevolen en ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie. Mede namens 

mijn vrouw, Anton, Jan, Nelleke, Diederik en Wilbert,  

uw en jouw ds. D. Zoet 

 


