
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 1 augustus 

09.30 uur: ds. D. Heemskerk, Uddel 

18.30 uur: ds. D. Heemskerk 

 

Zondag 8 augustus 

09.30 uur: ds. P. de Vries, Nunspeet 

18.30 uur: ds. H.J. van Marle, Staphorst 

 

Collecten  

Zondag 1 augustus 

1. Speciaal onderwijs op reformatorische grondslag 

2. Kerkvoogdij 

3. Plaatselijk jeugdwerk 

Zondag 8 augustus 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Onderhoud kerkgebouw 

 

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de 

Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. Bovenaan de 

gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw 

offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten, en de uit te zenden kerkdienst op donderdag, zijn te beluisteren via de 

kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Via onze website kunnen de 

kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.  

 

De Rank   

De aula in De Rank is ingericht om de diensten in de kerk via een groot scherm te volgen. U 

kunt zich aanmelden voor een plaats in ‘De Rank’ bij Evelien van Lagen-Muis. Dit kan per 

mail, evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06 - 13 14 50 49. 

 

Kinderoppas 

Tijdens de morgendiensten is er kinderoppas in De Rank. 

 

VAN UW KERKENRAAD 

 

Op de op 12 juli gehouden stemmingsvergadering is in de vacature van 5de ouderling gekozen 

de heer M. Breen, Lageveld 13, 3852 PH Speuld.  

Diaken Breen heeft van de Heere de vrijmoedigheid gekregen om de roep tot ouderling te 

aanvaarden. De Heere geve hem rust op de genomen beslissing en stelle hem in het midden 

van onze gemeente tot een rijke zegen. 

Ook is er gestemd over de wijze waarop de komende zes jaar de kerkenraadsleden gekozen 

worden. Dit is gebleven zoals we gewend waren te doen. 

 

VAN UW KERKVOOGDIJ 

 



Op de op 12 juli gehouden stemmingsvergadering is in de vacature van notabel A. Busser 

gekozen de heer. A. Jansen, Oud Milligenseweg 18, 3886 ME Garderen. 

De heer Jansen heeft zijn verkiezing tot notabel aangenomen. Als colleges zijn wij blij en 

dankbaar dat de vacature voor notabel weer is ingevuld. Wij wensen de heer Jansen van harte 

Gods zegen toe in het werk voor onze gemeente!  

 

AGENDA 

 

Dinsdag 3 augustus:  Verkoop collectemunten 

Woensdag 4 augustus: Fietstocht Woord en Daad 

Donderdag 5 en 12 augustus: Kinder Bijbel Morgen 

Donderdag 5 en 12 augustus: Uitzending kerkdienst 

Dinsdag 17 augustus:  Contactmiddag 

Woensdag 18 augustus: Zendingsmiddag 

 

Fietsdag Woord & Daad  

Dit jaar staat er weer een fietstocht voor u klaar, en wel op woensdag 4 augustus. We vinden 

het fijn dat het dit jaar weer mogelijk is. Geniet u van de mooie bossen en heide, met een 

tussenstop waar u tegen betaling een heerlijke lunch kunt gebruiken. Nieuw dit jaar is dat u 

kunt kiezen uit een tocht van ca. 40 km en een tocht van ca. 60 km. Inschrijven kan tussen 10.00 

uur en 12.00 uur bij kerkelijk centrum De Rank, Dorpsstraat 9 in Garderen. Inschrijven kost 

€4,- per persoon of €15,- per gezin. De opbrengst is t.b.v. vakonderwijs en training voor 

jongeren in Bangladesh. Meer informatie via 06-45446693. 

Woord & Daad Garderen/Midden Veluwe  

 

Kinder Bijbel Morgen (KBM) 

Hallo! Heb jij zin om met ons mee “Op ontdekking” te gaan? We hopen dit jaar Petrus te volgen 

als hij gaat ontdekken wat Jezus in zijn leven doet. Er zijn 5 kinderbijbelmorgens waarbij we 

een Bijbelverhaal vertellen, knutselen, proefjes, spelletjes en een ontdekkingstocht zullen doen. 

Ben jij 4 jaar of zelfs al 12 jaar? Dan zien we jou graag! En neem je je vriendjes en 

vriendinnetjes mee? De kinderbijbelmorgens zullen 29 juli, 5, 12 en 19 augustus plaatsvinden 

in “De Rank", Dorpsstraat 9 in Garderen. Vanaf 9.45 uur ben je van harte welkom en om 10.00 

uur beginnen we. Tot dan!  

Hartelijke groet, kernteam KBM 

 

Uitzending kerkdienst 

Op de donderdagen zal er een kerkdienst worden uitgezonden via de kerktelefoon en de website. 

 

Contactmiddag, 17 augustus  

Gevangenenzorg 

Graag heten we u welkom voor de volgende contactmiddag van dinsdag 17 augustus a.s. 

Waar komen we samen? 

Als het weer het toelaat, hopen we u te ontmoeten in de ruime tuin van de pastorie. Dan staan 

de hekken bij de beide opritten open. Bij voorkeur willen we u vragen om uw auto bij De 

Rank te parkeren en lopend naar de pastorie te komen. Mocht dat voor u problemen geven, 

dan kunt u de auto parkeren op het terrein van de pastorie. 

Als het vanwege de weersomstandigheden niet haalbaar is om buiten samen te komen, dan 

wordt de middag in De Rank gehouden. Voor alle duidelijkheid zullen dan de toegangshekken 

bij de pastorie gesloten zijn. U bent vanaf 14.00 uur welkom.   

Voor een goede voorbereiding van de middag spreken we graag het volgende met u af: 



Zij die er de vorige keer ook waren, behoeven zich niet opnieuw aan te melden.  

Was u er de vorige keer wel en kunt u nu niet, dan dient u zich af te melden. 

Komt u voor de eerste keer, dan s.v.p. aanmelden.  

Aanmelden/afmelden via J. de Koning,  telefoon 0577-461862 of via de mail 

j.de.koning@kliksafe.nl. Aanmeldingen a.u.b. uiterlijk vrijdag 13 augustus a.s.   

Op deze manier weten wij precies op wie we kunnen rekenen.   

Voor de pauze hoopt onze predikant, ds. Zoet, verder te gaan met de behandeling van het 

Bijbelboek Zacharia.  

Na de pauze hoopt de heer W. Visser te vertellen over het werk van Gevangenenzorg 

Nederland. We mogen gevangenen niet laten verkommeren. De Heere Jezus zegt dat wij ook 

hen moeten bezoeken en een beker koud water mogen geven. De vele vrijwilligers van 

Gevangenenzorg bezoeken daarom gevangenen en tbs’ers en proberen hun een luisterend oor 

te bieden. Zelf bezoekt de heer Visser al jaren gevangenissen in Zwolle, Lelystad en Almere. 

De laatste jaren bezoekt hij twee tbs’ers in Groningen en Venlo. Over dit werk is veel te 

vertellen en dat wil hij ook graag doen op onze contactmiddag.  

Er is ook een verkooptafel met informatie. Tevens houden wij een collecte voor het werk van 

Gevangenenzorg Nederland.  

We zien uit naar uw aller komst. Iedereen, van welke leeftijd ook, is welkom. Graag tot ziens.  

De datum voor de volgende contactmiddag is bij leven en welzijn 21 september 2021. 

Houdt u deze datum alvast vrij? 

Voor aanmelding, vragen of suggesties, of als u vervoer wenst, kunt u terecht bij J. de 

Koning, tel. 0577-461862.   

 

Jaarlijkse zendingsmiddag 

Op woensdag 18 augustus hopen we de jaarlijkse zendingsmiddag te houden in ons 

kerkgebouw. Het programma ziet er als volgt uit: 

13.30 uur - ds. D. Zoet, opening 

13.45 uur - ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen 

14.30 uur - pauze en onderlinge ontmoeting 

15.00 uur - ds. K. Visser, Driebergen 

15.45 uur - dhr. G. Slootweg, zendingsverhaal voor kinderen 

16.15 uur - sluiting 

Voor het eerst zal er naast predikanten, ook een spreker zijn voor de jeugd. Daarom hopen we 

dat ook veel jeugd die middag de weg naar de kerk zal weten te vinden. De Heere gebiede 

Zijn onmisbare zegen over de zendingsmiddag. Aan Zijn zegen is immers alles gelegen. 

In de pauze is er ruimschoots gelegenheid voor ontmoeting. Er wordt dan koffie en thee 

geschonken, er is fris te verkrijgen, tevens koeken en ook ijs. Daarnaast zijn er kraampjes met 

boeken, groente en fruit, speelgoed, en nog veel meer. Oud en jong is van harte welkom! 

De collecte is bestemd voor de zending van de HHK in Malawi, met name bedoeld voor de 

vertaling van de Bijbelverklaring van Matthew Henry in het Chichewa. 

  

OVERIGE BERICHTEN  

 

Giften 

Ouderling Bouw ontving € 50,- voor de begraafplaats en € 20,- voor de diaconie. 

Ouderling  Morren ontving € 20,- voor Stichting Adullam Gehandicaptenzorg. 

Ouderling Jansen ontving twee giften voor de diaconie, 2 x € 50,- 

 

Groeten uit Suriname 

mailto:j.de.koning@kliksafe.nl


Deze week is er een VakantieBijbelweek voor kinderen en jongeren. En voordat ik naar de 

kerk loop voor de dagelijkse Bijbelstudie (vandaag is het thema “Waarom heeft de Heere God 

ons een Bijbel gegeven?”), schrijf ik eerst een bericht aan u. 

Bij dezen wil ik u laten weten dat de samenwerking met stichting Kimon in goed overleg is 

beëindigd. Ik ben dankbaar dat het zendingswerk hier in de jungle toch ongewijzigd door kan 

gaan onder de stichting Philippus. Deze stichting is onder andere werkzaam in Indonesië, 

Afrika, en Zuid-Amerika. Op de website vindt u meer informatie over deze stichting 

www.stichtingphilippus.org. 

Ik had u graag eerder geïnformeerd over deze situatie, maar helaas was dat niet mogelijk. Het 

Home Team en ds. Zoet (als contactpersoon uit de kerkenraad) zijn al die tijd wel betrokken 

geweest. Ik ben hen dankbaar voor hun steun en gebed. Ook bij stichting Philippus zal het 

Home Team actief betrokken blijven. 

Ook onder stichting Philippus ontvang ik geen salaris en blijft het werk financieel gezien dus 

afhankelijk van uw gaven. Ik ben verwonderd en dankbaar dat u altijd bent blijven steunen, 

vooral omdat er sponsors zijn die minder te besteden hebben t.g.v. corona. Mag ik u daarom 

vragen om te blijven helpen? Er zijn hier nog zoveel jongeren die de Heere niet kennen. 

Het rekeningnummer voor het zendingswerk in Suriname is voortaan NL30 RABO 0358 8133 

79 van stichting Philippus. Wilt u bij uw gift ‘T.b.v. Suriname’ vermelden? 

Hartelijk bedankt voor uw gebed en steun. 

Hartelijke groeten van Anneke Kempeneers 

 

Bericht Home Team 

Nu Anneke terug is naar Suriname, hebben wij de werkzaamheden weer opgepakt. Een aantal 

van ons zitten inmiddels al vier jaar in het Home Team! Want aan de uitzending van twee jaar 

geleden ging twee jaar sponsorwerving vooraf. Voor verversing van het team lijkt het ons 

goed als er één of twee mensen uitgaan. Maar dan moeten er natuurlijk ook mensen voor 

terugkomen. Als eerste specifieke taak zoeken we iemand die bekend is met boekhouden, 

maar we zoeken ook iemand die meer algemene taken kan uitvoeren: het onder de aandacht 

brengen van het zendingswerk en het bedenken van leuke acties om het werk van Anneke 

financieel te ondersteunen. Lijkt het u/jou mooi om op deze manier een steentje bij te dragen 

aan het zendingswerk waar Anneke zich toe geroepen mag weten? Neem dan vooral contact 

met ons op voor meer informatie over de werkzaamheden. Het zou heel fijn zijn als het Home 

Team weer nieuwe mensen met nieuwe ideeën en inzichten mag verwelkomen. 

Maandagavond 6 september 2021 staat er een informatieavond gepland met een coach voor de 

aspirant-leden. Voor meer informatie belt u met Anja van Bentum (voorzitter) 06-13437398. 

Verder hebben we nog een vervelende mededeling voor de mensen die bij ons een 

toiletpapierabonnement hebben. Het toiletpapier is namelijk op en de mensen waar wij ons 

papier inkochten, zijn er om persoonlijke redenen mee gestopt. Heel erg jammer want voor 

ons stopt deze actie nu dus ook. 

Groet het Home Team  

 

Shop & drive-route 

Deze zomer hebben we in Garderen helaas geen verkoping voor Stichting Adullam. Wel komt 

er een nieuwe actie. Op D.V. 2 oktober hopen we een Shop & Drive-route te organiseren. 

Tijdens het rijden van een landelijke route over de Veluwe komt u stopplaatsen tegen met 

kramen waar u uw inkopen kunt doen. Meer informatie volgt nog. Zet u de datum alvast in de 

agenda? 

Adullam-comité Ermelo, Garderen en Uddel 

  

Vrijwilligershulp 



Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

 

Bloemmomentje 

U kunt bloemstukjes bestellen via bloemmomentje.nl. Er staan nieuwe, unieke stukjes op de 

site. Leuk om uzelf of een ander cadeau te doen. U kunt via het winkelwagentje een bestelling 

plaatsten. Als u daar uw gegevens invult, ziet u hoe u kunt betalen. U krijgt een mail over de 

afhandeling van uw bestelling. U kunt uw bestelling ook opgeven via de mail: 

bloemmomentje@hotmail.com. De stukjes kunnen op vrijdag of zaterdag afgehaald worden in 

Putten en Ochten. Eventueel bezorgen in de omgeving is in overleg. Heeft u nog vragen, deze 

kunt u aangeven op het contactformulier van de site of telefonisch stellen aan Lydia van 

Moorselaar 0341-360123. Hier kunt u ook terecht als u geen mogelijkheid heeft om via de site 

te bestellen. De opbrengst is, na aftrek van de kosten, bestemd voor Stichting Adullam 

Gehandicaptenzorg. 

 

Winkeltje ‘t Hofje 

In verband met het coronavirus zijn op Kroonheim de winkeltjes ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 

12, 3888 MH Uddel, gesloten. Wens- en condoleancekaarten zijn verkrijgbaar op Paleisweg 

2B, 0577-407338. U kunt via dit telefoonnummer ook textiel, ondergoed en nachtgoed 

bestellen. 

 

Vakantie 

Als wij straks met vakantie gaan, 

een weinig rusten van het werken, 

zullen zij, die ons dan gadeslaan, 

ons christen-zijn wel kunnen merken? 

 

Als wij straks in een andere streek 

van ’t dagelijks leven even wijken, 

zal dan ook daar, de héle week 

ons christelijk belijden blijken? 

 

O, weet dat God ons altijd ziet. 

Hij kent ook straks al onze zonden, 

al zien wij dan elkander niet, 

God blijft steeds ieders hart doorgronden. 

 

Ga toch niet zonder Hem op weg. 

Vraag Christus als uw Herder mede. 

Wie in Gods hand zijn leven legt, 

die vindt pas échte rust en vrede. 

 

Hanneke Schoonebeek,  

Open Gij mijn ogen, bladzijde 25. 

 

Voor u gelezen 

Een gedicht uit het dagboek van ds. E. van Meer, n.a.v. de dagtekst  ‘Hebt gij Mij lief?’ (Joh. 

21: 17) 



“Dat ik U liefheb ….. zeggen mijn  tranen, 

zegt mijn verlangen en stukgescheurd hart; 

Kon ik door wenen me een weg tot U banen, 

‘k waar sedert lang aan het eind van mijn smart. 

 

God mijner ziele, ‘k heb beter vertrouwen, 

sterkeren toren en vastere rots, 

’t is niet mijn liefde, waarop ik moet bouwen, 

Gode zij dank: ’t is de liefde mijns Gods!” 

 

Ten slotte 

Dominee Zoet is, samen met zijn gezin, op vakantie, dus daarom geen ten slotte van zijn  

hand. 

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u eens te vragen of u onderstaande regels 

nog weet op te zeggen. Nu twee jaar geleden, dat was in de vacaturetijd, hebben wij u deze 

regels uit psalm 19 ook genoemd met het welgemeende advies deze ‘gouden regels’ uit het 

hoofd te leren. Het is vakantietijd, misschien is er daarom juist nu gelegenheid voor. 

Hier volgen ze nog eens: 

 

“De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. 

  De getuigenis des Heeren is gewis, de slechte wijsheid gevende. 

  De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. 

  Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. 

  De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. 

  De rechten des Heeren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.” 

 

Jong en oud, mocht jij/u deze regels al oprecht lief krijgen? 

 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad. 

 

 

 

 


