
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 9 mei 

09.30 uur: ds. D. Zoet 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

 

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag 

09.30 uur: ds. D. Zoet 

 

Collecten  

Zondag 9 mei 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Onderhoud kerk 

Donderdag 13 mei 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Kerkenraadsfonds 

 

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de 

Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. 

Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. De collecten worden hartelijk in uw 

offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De kerkdiensten en de meditatie zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website 

www.hhggarderen.nl. Via onze website kunnen de kerkdiensten ook met beeld gevolgd worden.  

 

De Rank   

De aula in De Rank is ingericht om via een groot scherm de diensten in de kerk te volgen. Dit 

is voor degenen die het thuis volgen van de diensten misschien moeilijk vinden om te doen. U 

kunt zich aanmelden voor een plaats in De Rank bij mevrouw Evelien van Lagen-Muis. Dit 

kan per mail, evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06 - 13 14 50 49. 

 

Ds. W. Pieters 

Afgelopen woensdag 5 mei was het 40 jaar geleden dat dominee Pieters, Vierhouterweg 71, 

8075 BG Elspeet, in Genemuiden bevestigd werd in het ambt van predikant. Na Genemuiden 

heeft hij predikant mogen zijn in Springford, in onze gemeente Garderen en nu in Elspeet.  

Met de dominee, zijn we de Heere dankbaar dat Hij hem, samen met zijn vrouw en kinderen, 

al die jaren gespaard en bewaard heeft en hem heeft willen gebruiken voor de verkondiging 

van Zijn Woord. Het Woord dat spreekt van gerechtigheid en gericht en van goedertierenheid 

en barmhartigheid. Niets liever heeft dominee Pieters al die jaren gedaan dan Hem groot te 

maken en aan te prijzen als onze enige Zaligmaker en Verlosser.  

Dat de Heere hem nog wil gebruiken om in Zijn dienst werkzaam te mogen zijn tot meerdere 

eer van Zijn Naam en tot redding van zondaren. We wensen hem toe dat hij veel mag 

verkeren in de schuilplaats des Allerhoogsten en mag vernachten in de schaduw des 

Almachtigen.  

Hij doe in gunstrijk welbehagen,  

Uit Sions tempelzalen,  

Om u te helpen en te schragen,  



Zijn zegen nederdalen! (Psalm 20 vers 1) 

 

 

AGENDA 

 

Zondag 9 mei:  Vertelling zondagsschool 

Dinsdag 11 mei: Meditatie 

 

Zondagsschool 

Dag jongens en meisjes, afgelopen zondag hebben jullie kunnen kijken en luisteren naar juf 

Niesanne. Ze vertelde dat Aäron stierf op de berg Hor. Hij moest zijn hogepriesterlijke kleed 

uitdoen. Zijn zoon Eleazar werd hogepriester in zijn plaats. Daarna mopperde het volk 

opnieuw. Ze lustten het manna niet meer. Als straf stuurde God giftige slangen die de mensen 

beten. Veel mensen stierven. Mozes maakte een koperen slang en zette die hoog op een paal. 

Iedereen die gebeten was en naar deze slang keek, hoefde niet te sterven, maar mocht blijven 

leven. Zo is het ook met ons. Ook wij hebben het gif van de zonde in ons. Wist jij dat je 

daarvan verlost kunt worden? Wist jij dat je niet eeuwig hoeft te sterven? Dat is als je opziet 

naar het kruis; als je opziet naar de Heere Jezus. Als je alles alleen van Hem verwacht. Dan 

wil Hij je verlossen en al jouw zonden vergeven. “Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld 

wegneemt.” Kijk en luister jij aanstaande zondag weer mee? De zondagsschool begint om 

14.00 uur, en is te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. 

Via deze site kan er ook gekeken worden.  

 

Uitzending meditatie 

Dinsdag 11 mei zal er om 19.30 uur weer een meditatie worden uitgezonden. Deze is te 

beluisteren via de kerktelefoon en de website van onze gemeente. 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Giften 

Ouderling Jansen ontving € 50 voor de diaconie. 

 

Verantwoording diaconie, april 2021 

Collecten kerk e.d.: 

€ 1.178,20 Diaconie collecte 

€ 292,20 Adullam 

€ 285,30 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 210,35 Kerkenraadsfonds 

€ 385,60 Plaatselijk gemeenteleven 

€ 153,80 Zondagsschool Pasen 

Via scipio: 

€ 390,70 Diaconie collecten 

€ 139,50 Adullam 

€ 113,50 Plaatselijk jeugdwerk 

€ 54,40 Kerkenraadsfonds 

€ 121,70 Plaatselijk gemeenteleven 

€ 20 Psychosociale hulpverlening 

€ 9 HHK Fonds noodlijdende gemeenten en personen 

€ 31,30 Zending- en evangelisatie 

€ 7 Zendingsbus 

http://www.hhggarderen.nl/


€ 44,50 Zondagsschool 

Via bank en contant: 

€ 1.295 Diaconie 1x € 150; 1x € 125; 3x € 100; 1x € 75; 8x € 50; 5x € 30; 2x € 25; 3x € 15 

€ 10 Kerktelefoon/beluisteren diensten 1x € 10 

Namens de diaconie heel hartelijk dank! 

 

Verantwoording kerkvoogdij, april 2021  

Collecten:  

€ 1.380,65 gewone collecten  

€    335,60 onderhoud tuin pastorie  

€    255,00 onderhoud De Rank  

€    280,90 huwelijksdienst Van Lagen-Ploeg  

€    273,10 huwelijksdienst Van Asselt-Prosman  

Via Scipio:  

€    421,40 gewone collecten  

€      72,50 onderhoud tuin pastorie  

€      60,90 onderhoud De Rank  

€      35,00 verjaardagsfonds  

Giften/collecten via de bank:  

€ 1.865,00 kerkvoogdij 1 x € 250, 1 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 125, 6 x € 100, 1 x  € 75, 6 x € 

50, 4 x € 30, 3 x € 15  

€    310,00 verjaardagsfonds 1 x € 100, 1 x € 60, 2 x € 50, 2 x € 25  

€      50,00 onderhoud begraafplaats  

€      50,00 biddag   

€    200,00 Vrijwillige bijdrage 2021    

€      40,00 via ds. D. Zoet voor begraafplaats.  

€      70,00 via ds. D. Zoet voor verjaardagsfonds 1 x € 50, 1 x € 20  

€      50,00 via ds. D. Zoet voor kerkvoogdij  

€      20,00 via ds. D. Zoet voor schilderwerk pastorie  

Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank.   

 

Kroonluchters 

De kerkvoogdij heeft opdracht gegeven voor het laten behandelen van de kroonluchters in de 

kerk. Deze behandeling betreft polijsten en lakken en aanpassingen van de kaarshulzen en 

bekabeling van de kroonluchters en de wandluchters. Daarbij zal ook de lezenaar van de 

kansel gepolijst en gelakt worden. Deze behandeling is een duurzame behandeling wat het 

koperpoetsen overbodig maakt. Dit is voor het behoud van de lampen op de langere termijn, 

juist ook omdat de kroonluchters wat fragiel worden. 

Het is de bedoeling dat de lampen met de grote kerkschoonmaak op 17 en 18 mei 

gedemonteerd en afgevoerd worden. De werkzaamheden zullen enkele weken in beslag 

nemen. Houdt u er rekening mee dat in deze weken de kerk minder verlicht is. We 

verwachten dat dit weinig invloed zal hebben, omdat het buiten langer licht blijft. 

 

KBM 

Ook dit jaar zijn we als kernteam van de Kinder Bijbel Morgen weer begonnen met de 

voorbereidingen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de morgens dit jaar vorm krijgen, 

maar we hopen ze bij leven en welzijn wel door te laten gaan. Voor een knutselactiviteit zijn 

we op zoek naar heel veel schone blikken (800 ml). Wilt u met ons mee sparen? Inleveren kan 

in Stroe (Wolweg 134/Stroeërweg 24), Garderen (Kastanjelaan 21/ 't Boerenerf 54) of 

Voorthuizen (Steenkamp 32). 



Hartelijke groet, Kernteam KBM 

  

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

 

Winkeltje ‘t Hofje 

In verband met het coronavirus zijn op Kroonheim de winkeltjes ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 

12, 3888 MH Uddel, gesloten. Wens- en condoleancekaarten zijn verkrijgbaar op Paleisweg 

2B, 0577-407338. U kunt via dit telefoonnummer ook textiel, ondergoed en nachtgoed 

bestellen. 

 

VOOR U GELEZEN 

 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag 

Enigszins gewijzigd wordt hieronder weergegeven wat dominee Jac. Van Dijk (1913-1984) 

schreef naar aanleiding van Psalm 124, onder de titel 'Uit de strik van de vogelvanger' over 4 

mei en naar aanleiding van Psalm 32, onder de titel 'Jubelzangen van bevrijding' over 5 mei, 

in zijn boek 'Uw vreugde tegemoet. Bijbels dagboek': 

 

4 mei 

"Aan de vooravond van de Bevrijdingsdag herdenken we onze doden uit de jaren 1940-1945. 

Nooit zal mogen worden vergeten welke offers door ontelbaren zijn gebracht! Zij hebben bij 

het horen van de melodie van de rattenvanger uit Berlijn verworpen al wat hij bood en zij 

wisten dat zij wellicht straks dood zouden zijn en de liefste niet meer zouden zien – maar zij 

streden de ongelijke strijd, 'snakkend naar een land voor rood, wit en blauw, met een zwier 

van oranje erboven'. 

Velen gaven hun leven voor anderen. Hun verwanten ontkwamen uit de strik van de 

vogelvanger, maar zijzelf kwamen erin om. Wij houden hun nagedachtenis, na tientallen 

jaren, in ere. Dankbaar voor hetgeen zij gedaan hebben voor de bevrijding van ons land. 

Bovenal dankbaar aan God, Die met ons was, toen mensen 'ons levend verslonden, als hun 

toorn tegen ons ontstak. (…) De HEERE zij geloofd, Die ons in hun tanden niet heeft 

overgegeven'. 

Wij zijn ontkomen! Ja – wij wel, maar vele anderen niet! Het stemme ons tot nadenken. God 

heeft grote dingen gedaan. Maar wat deden wij met al de zegeningen van God? Zij werden zo 

snel vergeten! Terwijl wij toch zo vaak zingen: 'Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; 

Vergeet ze niet; ’t is God, Die z’ u bewees!' 

In 1945 herkregen wij onze nationale vrijheid, en wij kunnen daarvoor niet dankbaar genoeg 

zijn. Maar zal het eeuwig goed met ons komen, dan moeten wij weten van de eeuwige dood te 

zijn bevrijd door Jezus Christus, Die Zich voor ons liet vangen. 

Lof Hem, Die ons ter dood niet overgaf. 

Wij zijn gered, wij zijn gered van 't graf. 

De vogelaar, die ons geen vrede liet. 

wou toeslaan, maar zijn strik viel van ons af: 

wij zijn ontkomen en hij greep ons niet." 

 

5 mei 

Wie onzer vergeet 5 mei 1945? 



Voorbij – de vijf vreselijke jaren. Honger, terreur, verschrikking. 

Voorbij – de spanningen en angsten dag en nacht. 

Voorbij – helaas ook het gave huwelijksleven. 

Voorbij – de liefde van een man of zoon. 

Voorbij – de levens van zovelen van de besten uit het volk. 

Uitbundig is er gezongen op de Bevrijdingsdag, waarnaar we zo lang hadden uitgezien. Wij 

waren weer vrij en konden ademhalen, ‘na zoveel bange tegenspoed’. 

Een dag om nooit te vergeten: de Bevrijdingsdag van ons volk! 

David kent ook de jubelzangen van bevrijding. God omringt er hem namelijk mee! 

Deze blijdschap is na veel ellende gekomen. Gelukkig werden de zonden eindelijk beleden, 

want zolang David zweeg, kwijnde zijn gebeente. Maar zodra hij de overtredingen beleden 

heeft, ontvangt hij vergeving van zonden. 

De Heere is een Schuilplaats voor David geworden, waar 'zijn hart steeds toevlucht vindt in 

smart'. 

De bevrijding was daar. Davids schulden en zonden zijn vergeven. 

Deze bevrijding zal ieder mens moeten kennen, wil het goed zijn. Bevrijding – altijd weer. 

Onze vijanden zijn veel en machtig. We kunnen in eigen kracht onmogelijk een strijd op 

meerdere fronten voeren. 

Alleen wanneer we de grote Bevrijder Jezus Christus kennen, kunnen we de overwinning 

behalen. 

Dan wordt het leven niet gemakkelijk, maar wel: gemakkelijker om te leven. 

De Heere geeft raad. Hij leert de weg die Zijn kind gaan moet. Helaas sputtert dat kind vaak 

tegen, totdat het door genade mag zeggen: 

Leer mij, o HEER', den weg door U bepaald; 

Dan zal ik dien ten einde toe bewaren; 

Geef mij verstand, met Godd'lijk licht bestraald; 

Dan zal mijn oog op Uwe wetten staren;" (Psalm 119 vers 17) 

 

Ten slotte 

Dominee Zoet geniet, samen met zijn gezin, van een weekje rust. Daarom deze week geen 

tenslotte van zijn hand. 

In plaats daarvan willen we, met het oog op de aanstaande Hemelvaartsdag, kort iets schrijven 

naar aanleiding van  Handelingen 1, vers 4. Het gaat hier over de verwachting van de belofte 

des Vaders. De kanttekenaren schrijven: "Dat is, den Heiligen Geest, Dien de Vader door Hem 

beloofd had hun te zullen zenden." 

De Vader heeft door Zijn Zoon aan de apostelen beloofd de Heilige Geest te zullen zenden en 

zij mochten Hem verwachten. Geldt dat ook voor u, gemeente? De Heilige Geest komt in het 

hart van al de Zijnen wonen om toe te passen het verzoenende werk van God de Zoon, naar de 

wil van God de Vader. 

Als wij de Heilige Geest verwachten, zullen wij ook bidden om Zijn komst. Bidden om de 

toepassing in ons hart. Nu kunnen wij bidden met de gedachte dat Hij misschien komt, maar 

dat is niet verwachten, maar afwachten. In Gods Woord lezen we in Hebreeën 11 vers 6: "Want 

die tot God komt, moet geloven dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken." De 

kanttekenaren schrijven bij 'een Beloner': "Of: Loongever, Vergelder; dat is, Volbrenger van 

Zijn beloften in het belonen dergenen die Hem zoeken. Want dit loon kan niet gehoopt worden 

dan uit vorige belofte, waarop het geloof ziet. Welke hier noodzakelijk moet zijn, niet een 

belofte der wet, maar des Evangelies, overmits niemand de belofte der eeuwige erve uit de wet 

kan deelachtig worden." Waar kunnen we God de Heilige Geest vinden? In Zijn Woord, waarin 

over Hem wordt geschreven. Waar kunnen we over God de Heilige Geest horen? Daar waar 

het Evangelie van vrije genade wordt verkondigd. Daarom gemeente, houd aan in het gebed, 



blijf biddend Zijn Woord onderzoeken en gebruik de mogelijkheden om van Zijn wonderlijk 

genadig Evangelie te horen:  

Mijn hart zegt mij, o HEER', van Uwentwegen: 

"Zoek door gebeên met ernst Mijn aangezicht", 

Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen 

Alleen bij U, o bron, van troost en licht! (Psalm 27 vers 5) 

 

Een hartelijke groet en Gods zegen van uw kerkenraad. 

 

 

 

 

 


