
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Donderdag 4 maart 

18.30 uur: ds. D. Zoet, Bijbellezing 

 

Zondag 7 maart 

09.30 uur: ds. D. Zoet, bediening Heilige Doop 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

 

Woensdag 10 maart, Biddag 

09.30 uur: ds. D. Zoet 

14.00 uur: student G.H. Koppelman (Rouveen) 

18.30 uur: ds. D. Zoet 

 

Collecte  

Bijbellezing 4 maart 

1. Stichting Timotheos 

2. Kerkvoogdij 

Zondag 7 maart 

1. GDC, noodhulp en rampenfonds 

2. Kerkvoogdij 

3. Verwarming kerkgebouw 

Biddag 10 maart 

1. Diaconie 

2. Kerkvoogdij 

3. Biddagcollecte kerkvoogdij 

 

De collecten worden gehouden bij de uitgang van de kerk. Tevens kunt u gebruikmaken van de 

Scipio-app. Ook is het mogelijk via de bank uw bijdrage over te maken. 

Bovenaan de gemeenteberichten vindt u de bankgegevens. Alle collecten, maar in het bijzonder 

de Biddagcollecte, worden hartelijk in uw offervaardigheid aanbevolen. 

 

Uitzending van de kerkdiensten 

De Bijbellezing op donderdag, de beide diensten op zondag, alsmede de diensten op de Biddag, 

zijn te beluisteren via de kerktelefoon of via onze website www.hhggarderen.nl. Dit laatste kan 

ook met beeld. 

In verband met Biddag is er volgende week op donderdag geen uitzending van een kerkdienst. 

 

De Rank 

De aula in De Rank is ingericht om via een groot scherm de diensten in de kerk te volgen. Dit 

is voor degenen die het thuis volgen van de diensten misschien moeilijk vinden om te doen. U 

kunt zich aanmelden voor een plaats in De Rank bij mevrouw Evelien van Lagen-Muis. Dit kan 

per mail, evelien@top360.nl, of via het telefoonnummer 06 - 13 14 50 49. 

 

Doopdienst 

Zondag 7 maart, in de morgendienst, zal de Heilige Doop bediend worden aan één van de jonge 

kinderen van onze gemeente. Doopzitting zal gehouden worden op zaterdag 6 maart, om 10.00 

uur in De Rank. 

 

 

http://www.hhggarderen.nl/
mailto:evelien@top360.nl


 

 

AGENDA 

 

Donderdag 4 maart:  Bijbellezing 

Zaterdag 6 maart:  Doopzitting 

Zondag 7 maart:  Online vertelling zondagsschool 

Woensdag 10 maart:  Biddag 

 

Online vertelling zondagsschool 

Jongens en meisjes, afgelopen zondag hebben jullie kunnen kijken en luisteren naar juf 

Niesanne. Ze vertelde dat Maria, met al de liefde van haar hart, de Heere Jezus zalfde met 

kostbare nardus. Ze vertelde ook van Judas die geen liefde in zijn hart had voor de Heere Jezus, 

maar haat. Wie is er koning in jouw hart? Ken jij die liefde van Maria? Of...? Wat zul jij horen 

als je eens voor Gods troon komt te staan? Kijk en luister jij aanstaande zondag weer mee? 

De zondagsschool begint om 14.00 uur, en is te beluisteren via de kerktelefoon of via onze 

website www.hhggarderen.nl. Via deze website kan er ook gekeken worden. 

 

Online catechisaties 

In de week van de Biddag voor Gewas en Arbeid worden er geen catechisaties gehouden. Alleen 

de belijdeniscatechisatie zal wel doorgaan. 

 

Uitzending meditatie 

Komende dinsdagavond wordt er geen meditatie uitgezonden in verband met Biddag. 

 

Biddag voor gewas en arbeid 

Woensdag 10 maart hopen we onze jaarlijkse Biddag voor Gewas en Arbeid te houden. Er zijn 

dan, net als met dankdag, drie diensten. Het is een goede gewoonte om één dag in het jaar af te 

zonderen om dan in het bijzonder als gemeente het aangezicht van de Heere te zoeken met de 

bede of Hij het werk onzer handen wil zegenen. Zonder Zijn Zegen komt er geen grassprietje 

boven de grond uit. We zijn zo diep afhankelijk van Hem. Dat geldt voor het persoonlijke leven, 

het gezinsleven, alsook het maatschappelijke en kerkelijke leven. Ja, in alles geldt wat Christus 

zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen. 

De Heere geve ons daar een diepe indruk van door Zijn Geest. Op vele terreinen zijn er veel 

zorgen. Het is op 10 maart een jaar geleden dat we voor de laatste keer allen naar de kerk konden 

en samen als gemeente vergaderd waren. Al een jaar lang houdt de pandemie ons bezig, met 

alle gevolgen van dien. We houden onze Biddag voor Gewas en Arbeid om ook al die dingen 

voor Hem neer te leggen. 

 

Bovenal hopen we dat we ons tezamen verootmoedigen mogen voor de Heere. Met de 

doorleefde verzuchting: Verzoen de zware schuld, die ons met schrik vervult,  bewijs ons eens 

genade. Ondanks alle sombere berichten blijft staan dat de Heere regeert. Hij wordt niet verrast 

door alles wat er gebeurt. De waanwijze mens dacht, net als bij de torenbouw van Babel, dat 

het zonder de Heere wel zou lukken. Dus niet! Ook in onze tijd klinkt Zijn hartelijke, liefdevolle 

oproep: Keer weder …! De Heere zegene land en volk, vorstenhuis en onderdaan en Hij schenke 

in het midden van onze gemeente waarachtige bekering bij jong en oud. 

 

OVERIGE BERICHTEN 

 

Giften 



Ouderling Jansen ontving € 20,- en € 50,- voor de diaconie. 

Ouderling Morren ontving € 100,- voor het verjaardagsfonds. 

 

 

Verantwoording diaconie, februari 2021 

Collecten kerk e.d.: 

€ 638,05 Diaconie collecten 

€ 250,10 Psychosociale hulp 

€ 118,80 HHK Landelijk jeugdwerk 

€ 247,75 Hudson Taylor  

€ 217,70 Bibliotheek De Rank  

€ 107,10 Kerkenraadsfonds  

€ 30 Opleiding predikanten 

Via Scipio: 

€ 230,10 Diaconie collecten 

€ 91,75 Psychosociale hulp 

€ 90,60 HHK Landelijk jeugdwerk  

€ 84,40 Bibliotheek De Rank 

€ 59 Kerkenraadsfonds 

€ 19,50 Hudson Taylor 

€ 6,50 Zendingsbus 

€ 11,00 Zondagsschool 

Via bank en contant: 

€ 1.055 Diaconie 3x € 100; 1x € 60; 8x € 50; 1x € 35; 4x € 30; 3x € 25; 1x € 20; 3x € 15 

€ 500 Diaconie plaatselijk werk 1x € 500 

€ 10 Psychosociale hulp 1x € 10 

€ 10 Bibliotheek De Rank 1x € 10 

€ 10 HHK Landelijk jeugdwerk 1x € 10 

€ 60 Hudson Taylor 1x € 50; 1x € 10 

€ 10 Timotheus 1x € 10 

Namens de diaconie heel hartelijk dank! 

 

Voorjaarsactie  

Het voorjaar komt eraan! We verkopen nestkastjes t.b.v. Stichting Adullam 

Gehandicaptenzorg, die speciaal geproduceerd zijn voor de koolmees en de pimpelmees. Een 

natuurlijke bestrijding o.a. tegen de eikenprocessierups. Een mees eet namelijk zo’n 400 

processierupsen per week! De mezenkasten worden duurzaam gemaakt en zijn van verantwoord 

geproduceerd hout. Ze worden geleverd als bouwpakketje en zijn gemakkelijk in elkaar te 

zetten met bijgeleverde schroeven en met behulp van een schroevendraaier. 

Een nestkastje als bouwpakketje kost €10,-. In elkaar gezet €12,50. 

U kunt deze nestkastjes bestellen via ons mailadres: Adullamgarderen@hotmail.com of 

telefonisch bij Lydia van Moorselaar: 0341-360123 of via de app: 06-18682584. De nestkastjes 

worden D.V. 20 maart bezorgd. Afhalen of een andere leveringsdatum kan in overleg. Na uw 

bestelling krijgt u informatie over de betalingsmogelijkheden. 

Adullam Comité Garderen 

 

Vooraankondiging 

D.V. 31 maart zal er een krentenbroodactie gehouden worden. Houd de kerkbode in de gaten 

voor meer informatie over deze actie. 

Adullam Comité Garderen 

mailto:Adullamgarderen@hotmail.com


 

Vrijwilligershulp 

Voor ouderen, zieken, eenzamen en degenen die hulpbehoevend zijn, is er de vrijwilligershulp 

van onze kerkelijke gemeente. Heeft u hulp nodig of wellicht vragen hierover, dan kunt u 

contact opnemen met onze coördinatrice, mevrouw E. (Elisabeth) Bouwers. Dit kan via e-mail 

elisabethkevelam@hotmail.com of via 06-53972114. 

 

Winkeltje ‘t Hofje 

In verband met het coronavirus zijn op Kroonheim de winkeltjes ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 

12, 3888 MH Uddel, gesloten. Wens- en condoleancekaarten zijn verkrijgbaar op Paleisweg 

2B, 0577-407338. Ook kunt u op dit nummer weer textiel, ondergoed en nachtgoed bestellen. 

 

UIT DE PASTORIE 

 

Korte levensschets Jansje Zondag (deel 6) 

“Zij dronk de bediening des Woords in zoals weinigen, gelijk zij veel voor ons mocht zuchten 

in het verborgen. De preken werden haar geestelijk eigendom. In menig gedichtje is het motief 

ontleend aan een preek. Dikwijls zei ze: “Dat is weer voor de eeuwigheid bewaard.” Hoor haar 

zelf spreken: 

Uw dag is ons weer tot ware ziele blijdschap geweest. Heb dank o Heere, voor deze gaven, die 

wij uit Uw liefdehand ontvingen. Uw kind is daardoor versterkt en werd onderwezen op de 

moeilijke levensweg. En toch doet Gij ons hoofd opwaarts heffen. Als Gij in Uw Woord 

neerdaalt, ja dan komt er blijdschap opnieuw. Zo mag ik mijn herder en broeder zien in de 

arbeid tot heil van Sion. 

 

Ik heb uit uw preken genomen, 

wat ik u nu vragen wou 

daar het in mijn versjes is gekomen 

of gij dat niet kwalijk nemen zou. 

Ik doe het heus niet om te stelen 

om te pronken met eens anders goed; 

maar omdat zij wonden heelden, 

balsem waren voor mijn gemoed. 

Dan... het was de taal mijns harten 

waarin de Geest zich paarde meest. 

Menigmaal verzachtten 

zij smarten als gij zó mijn Koning prees! 

Ja, Uw naam zij geprezen 

voor de weldâan, die 'k genoot; 

Gij, o eeuwig Drie-enig Wezen 

'k rust zo zacht in Uw schoot. 

 

Maar ik moet mij bekorten. Veel zou ik nog kunnen overschrijven uit haar aantekeningen. 

Vergun mij nog één punt te belichten. De sterke begeerte naar het Heilig Avondmaal. Zij kon 

maar nooit verstaan, hoe velen het daar zo gemakkelijk buiten konden stellen van Gods volk. 

Maar ... verlaters van Zijn wet doet Hij in het dorre wonen ... zo zag zij het terecht. 

Veel verborgen omgang mocht zij dan smaken in de voorbereiding en zij werd vaak in de loop 

der jaren wonderlijk genodigd. Hoor haar zelf spreken: 

 



"Hoe zoet waren mij deze morgenuren. Zaterdag was het de gehele dag van binnen: en als gij 

gegeten zult hebben en verzadigd zult zijn, zo zult gij de Heere, uw God, loven. Zondagmorgen, 

bij het ontwaken, weer deze woorden. En telkens onder de preek door. Ik mag geloven dat het 

vanavond bij de bediening vervuld zal worden. Ja, het bloed is aan de posten van de deur mijns 

harten. Ja, door het Lam zal ik binnentreden; ja, het Lam was op de tafel mijner ziel, straks mag 

ik het eten. Stemme de Heere de harp onzer ziel om Hem te loven. Ja, mijn ziel verlangt om de 

dood des Heeren te gedenken ... doe dat totdat Ik kom, heeft Hij gezegd. Welk een teer verband 

was er voor mijn hart, tussen hetgeen de Heere gesproken had en de tekst van onze herder en 

leraar, die de Heere ons heeft gegeven in Zijn lieve gunst. 

 

De tekst was: ”En zij zullen van dat vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met 

ongezuurde broden; zij zullen het eten met bittere saus.” Zijn dan de wegen des Heeren niet 

wonderlijk en ondoorgrondelijk? De Heere zij geprezen, die zó Zijn naam aan ons heeft 

grootgemaakt. Een dag om nooit te vergeten. Het Lam te mogen eten, nee, niet uit te drukken, 

maar zalig te genieten. O, welk een ontferming om weer Avondmaal te mogen vieren. Vervuld 

is de diepe begeerte mijns harten. Neem die tere bediening weg en het tere Avondmaal en ons 

leven is gebroken. Is ons leven niet Christus en Dien gekruist? Aan de tafel des Heeren klonk 

het in mijn ziel: ”Als gij dan gegeten en en gedronken zult hebben, enz.” Weggezonken in 

Romeinen 8:31 en 39; Openbaring 19: 5 en 8 en hoofdstuk 20-22. 

 

[Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? (Rom. 

8: 31) Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 

liefde Gods, welke is in Christus Jezus onzen Heere (vs. 39). 

En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onzen God, gij alle zijne dienstknechten en gij 

die Hem vreest, beide klein en groot (Openb. 19: 5). En haar is gegeven, dat zij bekleed worde 

met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der 

heiligen (vs. 8).] 

 

Nog één voorbeeld. 

Het is voorbereiding geweest. Diepe begeerten, dat de Koning Zelf mocht nodigen. Ja, dat ik in 

het midden der gemeente mocht getuigen Wie mijn leven is. Hem openlijk erkennen als ons 

enig zijn in leven en sterven. Daarop kwam de Heere over met deze woorden: “Zie ik sta aan 

de deur en Ik klop; zo iemand Mijn stem zal horen en opendoen, Ik zal tot hem inkomen en zal 

Avondmaal met hem houden en hij met Mij... Sta op, mijn vriendin, Mijn schone en kom.” 

Welk een zalige dag is het geweest met de hemelse Bruidegom in het wijnhuis, in des Vaders 

tegenwoordigheid door de Heilige Geest. Nu de eerstelingen, o, welk een volheid in God Drie-

enig te prijzen tot in der eeuwigheid! Wat zal dat straks zijn. Eeuwig ons zijn volle gunst 

betonen! Ik ben versterkt; ja Zijn vlees is waarlijk spijze en Zijn bloed is waarlijk drank! 

 

Zo heb ik u enkele blikken mogen geven in haar innerlijk zijn in de Geest. Een praatster was 

zij niet, maar zij getuigde als zij sprak. Want zij had ook geleerd op tijd te zwijgen. Van termen 

zonder leven was zij afkerig. Zij vroeg naar de kern en niet naar de term. Schriftuurlijk 

welluidende taal, want wat niet is naar het Woord, uit het geloof, daarin kan God niet worden 

verheerlijkt. 

(ds. I. Kievit) 

 

Voor u gelezen  

‘Wij moeten leren de vloek te aanvaarden, de Rechter te voet te vallen. Slaan moet de 

rechtvaardige God, thuiszoeken de misdaad der mensen aan deze Rechtvaardige, Die met de 

overtreders wordt gesteld. Hij moet voor voldoening zorgen, wedergeven hetgeen Hij niet had 



geroofd. Slaan moet de rechtvaardige God. Hiervan leren wij iets verstaan als de Heilige Geest 

ons ontdekt aan zonde en schuld. De Heere kan de zonde niet door de vingers zien, maar moet 

ze straffen, omdat zij Hem beledigen en aantasten in Zijn eer. Een ander geslagen voor mij, 

voor mij, die de dood had verdiend. “Ik zal den Herder slaan.” Het slaan der mensen was niet 

het ergste, maar het slaan des Vaders. Wat bewoog U toch Hem te slaan? Waarom hebt Gij U 

laten slaan? Alzo is geweest het welbehagen Gods.’ 

‘Ik zal den Herder slaan. In dat woord herder ligt een wondere bekoring. De ganse zorg voor 

Zijn kudde wordt erin vertolkt. Hij voedt en weidt Zijn schapen. Hij drenkt de kudde en legert 

haar op de middag als de zon brandt en haar loodrechte, verzengende stralen neerschiet als 

gloeiende pijlen. Hij stelt Zijn leven voor de schapen. Ja, Hij sterft voor hen, opdat zij zouden 

leven’. 

(ds. I. Kievit) 

 

Tenslotte 

Geliefde gemeente, in de natuur hebben we vorige week en aan het begin van deze week 

uitzonderlijk mooie dagen gekregen. Het leek erop dat het voorjaar was. De zon heeft 

overvloedig geschenen en deed ook al kracht. 

Wat een verschil met Golgotha. Daar nam God immers midden op de dag het licht van de zon 

weg. De Borg mocht het licht niet zien, voordat Hij alles betaald had. Die duisternis was een 

teken van verlating. Duisternis hoeft op zichzelf niet erg te zijn. Als het van binnen maar licht 

mag zijn. Zodat we kunnen zingen met Psalm 42: “‘k Zal Zijn lof zelfs in de nacht, zingen daar 

ik Hem verwacht.” 

De duisternis waarin Christus moest hangen, is echter geheel anders. Het is de duisternis van 

de helse benauwdheid. De Borg hangt in het duister. Hij is tot zonde gemaakt. De Vader wilde 

Hem niet meer zien. Geen één lichtstraal wordt Hem gegund. Alles van de hemel wordt voor 

Hem toegesloten en alles van de hel wordt voor Hem geopend. In het duister is Hij niet meer te 

zien. Hij is echter nog wel te horen. Met een grote stem roept Hij: “Mijn God, Mijn God, 

waarom hebt Gij Mij verlaten?” 

Het antwoord op die vraag klinkt door in het avondmaalsformulier. Komende zondag zou er 

bediening zijn geweest van het Heilig Avondmaal. Door de omstandigheden rond het 

coronavirus kan de bediening van dit sacrament echter opnieuw geen doorgang vinden. Laten 

we dat niet gewoon vinden. Wel geeft de Heere de bediening van het andere sacrament, de 

Heilige Doop. 

Gods Kerk mag het door genade weten: Christus werd van God verlaten, ‘opdat wij tot God 

genomen en nimmermeer van Hem verlaten zullen worden.’ Vanwege Christus’ lijden en 

sterven mogen Gods kinderen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht (Psalm 116). En zelfs 

als zij in de duisternissen wandelen en geen licht hebben, leert de Heilige Geest hen te 

betrouwen op de Naam des Heeren (Jes. 50). Wat is de Heere goed en goeddoende voor 

zondaren. Dat de vrucht van alles zal zijn: 

Ik zal zolang ik ’t levenslicht geniet, 

Gods mogendheid verheffen in mijn lied. 

Ik zal mijn God met lofgezangen eren, 

Terwijl ik nog op aarde mag verkeren. 

Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan, 

En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan; 

Ik zal mij in den God mijns heils verblijden, 

En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden. 

(Psalm 104, vers 17 ber.) 

 

Wees allen hartelijk gegroet, ook namens mijn vrouw en de kinderen, 



Uw en jouw ds. D. Zoet 

 

 

 
 


