
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 8 december 

09.30 uur: ds. D. Zoet, bediening Heilig Avondmaal 

19.00 uur: ds. D. Zoet, nabetrachting Heilig Avondmaal 

 

Voorzang  

Ochtenddienst: Psalm 84: 1 

Avonddienst: Psalm 84: 6 

 

Collecten  

1 Diaconie collecte + avondmaalscollecte Psychosociale hulpverlening 

2 Kerkvoogdij 

3 Onderhoud De Rank 

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes.  

 

Uitzending kerkdienst  

Op donderdag 12 december zal er een kerkdienst worden uitgezonden. 

 

PASTORALIA 

 

Algemeen  

- De zieken thuis, maar ook zij die elders verzorgd en verpleegd worden, wensen we de 

onmisbare zegen van de Heere toe. Als het ons voor de wind gaat, menen we dat we sterk zijn. 

Maar als lichamelijke of psychische noden ons leven binnenkomen, dan blijkt dat we niets dan 

ijdelheid zijn. Slechts Eén is er, Die onze zwakheden kan dragen. Dat is de geboren Zaligmaker. 

En men noemt Zijn Naam: Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst. 

 

 

VAN UW KERKVOOGDIJ 

 

Notabelenverkiezing 

De verkiezing voor de vacature van een notabel, die ontstaat door het vertrek van de heer J. 

Huigenbos naar de kerkvoogdij, zal gelijk gehouden worden met de verkiezing die de 

kerkenraad, medio januari 2020, hoopt uit te schrijven voor de vacature van een ouderling. 

 

Verantwoording kerkvoogdij, november 2019 

Collecten: 

€ 2.435,76 gewone collecten 

€ 698,38 collecte verwarming 

Giften: 

€ 50 via kerkenraad 

€ 140 via bezoekbroeder: 2 x € 50 en 2 x € 20 

€ 70 via ds. Zoet: 1 x € 50 en 1 x € 20 

€ 500 voor de begraafplaats 

Dankdag: 

€ 20 nagekomen via kerkenraad en ds. Zoet 

€ 40 via ds. Zoet 

€ 200 nagekomen per bank 

Vrijwillige bijdrage: 



€ 100 per bank ontvangen waarvan geen toezegging. 

  

Van een aantal gemeenteleden hebben wij de toegezegde vrijwillige bijdrage nog niet 

ontvangen. Vriendelijk willen wij u vragen om de toegezegde bedragen voor het einde van het 

jaar over te maken zodat wij het boekjaar kunnen afsluiten. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  

 

Namens de kerkvoogdij heel hartelijk dank voor al uw gaven. 

   

VAN UW DIACONIE 

 

Verantwoording diaconie, november 2019 

€ 2.312,57 gewone collecten 

€ 791,22 dankdagcollecte 

€ 693,20 plaatselijk jeugdwerk 

€ 659,90 plaatselijk gemeenteleven 

€ 435,40 Zendingsavond – ZHHK Malawi en Suriname 

€ 913,80 Zending HHK 

€ 86,90 zondagsschool 

€ 180,90 contactmiddag 

€ 37 collectebus Adullam 

€ 25 giften Friedenstimme: 1x € 15; 1x € 10  

€ 25 gift per bank: 1x € 25;  

€ 95 giften kerktelefoon/beluisteren diensten: 1x € 50; 3x € 15  

€ 95 giften dagboekjes 

 

Ds. Zoet ontving € 40 voor de jeugdvereniging. 

 

De diaconie collecte voor hulp Malawi van 1 december 2019 bedroeg € 1.179,96, waaronder 

een gift van € 200 en 14 groene munten. 

 

Namens de diaconie heel hartelijk dank. 

 

OVERIGE BERICHTEN  

 

Oliebollen- en appelflappenactie t.b.v. St. Adullam  

Vanaf nu kunt u weer heerlijke oliebollen en appelflappen bestellen van bakker Piet uit 

Elspeet. De opbrengst van deze actie is geheel bestemd voor Stichting Adullam 

gehandicaptenzorg. 10 oliebollen voor € 8,50 en 4 appelbeignets voor € 6,- 

Afhaaladressen:  

Uddel, Kroonheim, ‘t Hof 12 

Ermelo, Floraweg 21 (kan ook worden bezorgd) 

Putten, Van Pallandstraat 7 (kan ook worden bezorgd) 

Afhaaltijden: 31 december van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Bezorgplaatsen: Garderen e.o., Kootwijkerbroek en Voorthuizen 

Bezorgtijden: 31 december van 9.00 uur tot 11.00 uur. 

U kunt bestellen tot maandag 30 december 2019 tot 12.00 uur. 

Via Willeke de Ruiter : tel. 06-21329929 of per mail: adullamgarderen@hotmail.com o.v.v. 

oliebollen. Vermeld bij uw bestelling uw adres, telefoonnr. en de plaats van halen/bezorgen. 

Adullam Comité Garderen 



 

 

 

Zondagsschool 

Zondag 8 december is er geen zondagsschool i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 

Zondag 15 december komen alle kinderen na de morgendienst bij elkaar in de kerk. Dit ter 

voorbereiding op het komende kerstfeest, dat op zaterdag 21 december om 19.00 uur in de 

kerk zal gehouden worden. 

  

Gebed van voorbereiding voor het Heilig Avondmaal 

Mijn God, mijn Zaligmaker en mijn Vader, ik werp mij neder voor de voeten van Uw troon 

om Uw majesteit aan te bidden en Uw rechtvaardigheid te erkennen.  

Ik ben voor U maar stof en as, onwaardig dat Gij Uw ogen op mij slaat, of de zorg van Uw 

voorzienigheid over mij laat gaan, want wat is de mens dat Gij zijner gedenkt, en ’s mensen 

zoon dat Gij hem bezoekt? Maar daarenboven ben ik een verdoemelijk stof en as, een zondig 

schepsel, die Uw aller strengste oordelen verdiend heeft en hoe ik mijzelf meer onderzoek, 

hoe ik mij aan de overtredingen van Uw geboden meer schuldig vindt, ondankbaar voor zo 

veel weldaden die ik van Uw goedertierenheid ontvangen heb en ontrouw aan de verbintenis 

van mijn roeping.  

Och! HEERE, zo Gij mijn ongerechtigheid gadesloeg, hoe zou ik voor Uw aangezicht kunnen 

bestaan? Ik heb duizendmaal mijn oren voor de vermaningen van Uw Woord toegestopt. Ik 

heb naar Uw dreigementen niet geluisterd en ik ben voor Uw kastijdingen ongevoelig 

geweest.  

Hoe dikwijls heb ik, met de ijdele en vergankelijke dingen van deze wereld geheel 

ingenomen, mij door dezelve laten verstrikken, vergetende de dingen van Uw Koninkrijk en 

van mijn zaligheid? Hoe dikmaals heb ik mijn eigen voordeel en mijn hartstochten meer dan 

mijn schuldige plicht en Uw rechtvaardigheid opgevolgd?  

Hoe dikmaals heb ik Uw weg verlaten om die van de wereld in te slaan, daar ik zekerlijk in 

mijn verderf zou gelopen hebben, zo Gij Uw hand mij niet had toegereikt?  

Ieder ogenblik van mijn leven verwijt mij mijn onvolmaaktheid en zwakheden, mijn geweten 

beschuldigt mij en mijn zonden barsten aan alle kanten uit om mij schaamrood te maken, 

want Uw ogen zijn al te zuiver om het kwaad te kunnen verdragen, of in ongerechtigheid een 

welgevallen te hebben.  

Ik veroordeel dan mijzelf in Uw tegenwoordigheid en beken dat, indien Gij strengelijk met 

mij wou handelen, Gij maar al te veel stof in mij zou vinden om mij aan Uw rechtvaardige 

wraak over te geven en mij door het ontnemen van al de dierbare tekenen van Uw verbond en 

aanneming mij geschonken, geheel van Uw gemeenschap te verwerpen.  

Maar Gij zijt een goedertieren en barmhartig God, Die ontstoken is met geen minder 

meedogendheid over ons als een vader over zijn kinderen. Gij bemint diegenen die Gij eens 

hebt liefgehad tot het einde toe. Uw genadegaven en Uw roepingen zijn zonder berouw en Gij 

hebt ons belooft dat, al waren onze zonden zo rood als bloed, Gij ze wit zult maken gelijk de 

sneeuw.  

Ik neem dan mijn toevlucht tot Uw barmhartigheid. Vergeef mij, o God, mijn zonden en naar 

de grootheid van Uw barmhartigheid, delg mijn overtredingen uit. Ik weet dat Gij de bekering 

van de zondaar wel begeert opdat zij leven, maar ik weet ook dat, hoewel mijn berouw niet 

zodanig is als het moest zijn, Gij evenwel het rokende lemmet niet zult uitblussen noch het 

gekrookte riet verbreken.  

Uw zeer lieve Zoon is voor mij gestorven en opgewekt tot mijn rechtvaardigmaking. Hij is 

opgevaren ten hemel, alwaar Hij voor mij bidt. Luister tot mijn best naar de stem van Zijn 

voorbidding en van Zijn vergoten bloed.  



Vergun mij om Zijn bitter lijden en Zijn verdiensten Uw zaligheid te genieten. Ik erken geen 

andere Middelaar dan Hem alleen en ik stel mijn vertrouwen maar alleen op Zijn offerande, 

want Hij is de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door Hem. 

Reken mij toe de gehoorzaamheid die Hij voor ons stervende U toegedragen heeft en bekleed 

mij met Zijn volmaakte gerechtigheid, opdat ik onberispelijk voor U mag verschijnen en 

omdat Gij mij aanstonds tot de gemeenschap van Uw Goddelijke tafel staat te roepen, doe mij 

de genade, o Heere, dat ik aldaar de geheiligde panden van Zijn verlossing waardiglijk mag 

ontvangen.  

Maak Gij mijn gedachten van de aarde los en beur ze op tot het overdenken van die grote en 

hemelse voorwerpen die mij in Uw sacrament vertoond worden. Vermeerder in mij het geloof 

van Uw geheimenissen, opdat ik met een waarlijk gereinigd hart het lichaam en bloed van Uw 

Zoon mag ontvangen, als de Enige Offerande Die U eenmaal aan het kruis is opgeofferd en 

Die mij tegenwoordig in dit Goddelijk sacrament aangeboden wordt.  

Dat ik het mag ontvangen door een vast geloof en met een oprechte aanneming gelijk als Gij 

mij het geeft in de oprechtheid van Uw liefde. Dat dat geloof mag verzeld zijn met een diepe 

eerbiedigheid en met een heilige erkentenis van dat Gij zonder enige de minste van onze 

verdiensten, zelfs wanneer wij in de verdoemenis en misdaden gedompeld lagen, uit Uw 

schatten hebt voortgebracht dit eeuwigdurend manna, dit brood des levens om ons hetzelve 

mee te delen, onder een vast betrouwen op de gelukzalige onsterfelijkheid die Gij ons hebt 

toebereid.  

Dit alles, o God, bid ik U in Uws Zoons naam, aan Wie, gelijk aan U en de Heilige Geest, één 

enig nooit volprezen God, zij eer en heerlijkheid van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen. 

 

(Bron: Jean Claude (1619-1687), Ondersoek van sigh selven om sigh wel te bereiden tot de 

gemeinschap van de Tafel des Heeren. Amsterdam, 1683. Bladzijde 199-206.) 

 

Kerstpostactie Woord & Daad Garderen en Speuld 

De kerstpostactie komt er weer aan! We willen ook dit jaar graag weer uw kerstpost 

verzorgen. U kunt al uw kaarten bij ons inleveren en wij zorgen ervoor dat de kaarten op het 

juiste adres bezorgd worden. U betaalt per kaart €0,82 (PostNL-tarief) en hoeft geen 

postzegels te plakken. De opbrengst van deze actie gaat naar een scholingsproject voor 

jongeren in Bangladesh.  

U kunt uw kerstpost op verschillende inzamelpunten in Garderen en Speuld inleveren: 

- Donderdag 12 t/m vrijdag 20 december bij supermarkt Coop aan de kassa, tijdens de 

openingstijden. 

- Donderdag 12 t/m vrijdag 20 december bij supermarkt Spar aan de kassa, tijdens de 

openingstijden. 

- Donderdag 12, maandag 18 en donderdag 19 december in de Dr. Kruimelstaete van 10.00 

uur tot 11.00 uur. 

- Donderdag 12 t/m donderdag 19 december op werkdagen in kerkelijk centrum De Rank in 

Garderen van 18.30 uur tot 20.00 uur. 

- Donderdag 12 t/m donderdag 19 december bij Aart Jan Buijtenhuis in school De 

Speulderbrink in Speuld, na schooltijd. 

Door mee te doen aan de kerstpostactie kunt u kans maken op een luxe High Tea bij 

lunchroom De Rozentuin. Op de huis-aan-huis bezorgde kerstpostflyer zit hiervoor een 

coupon die u ingevuld bij uw kerstpost in kunt leveren. Heeft u geen flyer ontvangen? Deze is 

ook verkrijgbaar bij de supermarkten en bij De Rank. Informatie via 06-45446693. 

Comité Woord & Daad Garderen 
 

Helpt u ook mee? 



In Malawi leven veel kinderen in moeilijke omstandigheden. Vul een schoenendoos en maak 

één van deze kinderen blij! U kunt een blaadje met informatie hierover meenemen. Die liggen 

achterin de kerk en in De Rank. 

Er is dringend behoefte aan ondergoed en schoenen voor kinderen. Ook kinderkleding is van 

harte welkom. Er gaan begin volgend jaar weer containers naar Malawi. Helpt u mee om die 

te vullen? 

U kunt de schoenendozen en/of de goederen tot en met 27 december inleveren bij de fam. 

Mourits, Esdoornlaan 9 in Garderen (0577 462291) of in De Rank in de dozen in de hal. 

Wilt u erop letten dat hetgeen u inlevert heel en schoon is? 

Zie voor verdere informatie: https://timotheos.nl/ 

 

Vrijwilligershulp 

Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze 

coördinatrice, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 

06-53972114. 

 

Winkeltje ‘t Hofje  

Welkom op Kroonheim in onze winkeltjes, ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 12, 3888 MH 

Uddel. ’t Hofje is open van donderdag t/m zaterdag, van 13.30 uur tot 16.30 uur; voor een 

kopje koffie of thee; of voor veel cadeauartikelen, kaarten, servies, lampen, speelgoed, 

nachtmode/ondergoed, bad- en keukenlinnen, enz. ’t Kroontje is open van maandag t/m 

vrijdag van 10.15 uur tot 15.30 uur; voor kaarsen, zeep en cadeaupakketten. Voor kaarten, 

bestelling van ondergoed, enz. mevr. Mouw, tel. 0577-407338. Hebt u geen vervoer naar 

Kroonheim en wilt u toch graag het winkeltje bezoeken, bel dan 0577-407338! 

 

Dankbetuiging 

Voor ons 55-jarig huwelijksjubileum willen we allereerst de Heere danken, Die ons, samen 

met ons kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met vele zegeningen wilde overladen. Het 

was een heel bijzondere dag. Ook u dank voor de vele mooie kaarten die we hebben gekregen. 

Familie Joh. van de Ruitenbeek-van de Mheen 

 

AGENDA 

 

Catechisaties 9 en 10 december 

De catechisanten leren de leerstof uit de map op bladzijde 23 onderaan. 

 

Vrouwenbijbelkring ‘Eén ding is nodig’ 

Maandagavond 9 december willen wij onze kerstavond houden om 19.45 uur in De Rank. 

Deze avond hebben wij een meditatie, een liturgie met veel zingen en een verhaal. 

Belangstellenden zijn van harte welkom. Wij hopen op een gezegende avond. 

Het bestuur 
 

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de schriften’ 

Woensdagavond 11 december is er mannenvereniging om 19.45 uur in De Rank. Genesis 27 

is aan de orde van behandeling. Alle leden en belangstellenden van harte uitgenodigd.  

Het bestuur 

 

Jeugdvereniging 15- 

Afgelopen vrijdagavond heeft Jerrald ons een verhaal verteld over een rechtvaardige en 

vergevende rechter, hij gaf ons de vraag mee of wij ook al vergeving hadden ontvangen van 

mailto:elisabethkevelam@hotmail.com


de Rechter. Vrijdagavond 13 december is er weer jeugdvereniging om 19.30 uur. We hebben 

dan een gezellig kerstdiner, hier horen jullie meer over in de app. Tot dan!  

Groet, Bart, Janneke en Arjan 

 

Contactmiddag 17 december 

Presentatie over Razzia te Putten 

Fijn, dat er ook de vorige contactmiddag zovelen gekomen zijn. Op de komende 

contactmiddag van dinsdag 17 december a.s. staan de deuren van ons verenigingsgebouw ‘De 

Rank’ weer voor u open.  

Dan hoopt de heer E. Muis hoopt ons iets te vertellen en te laten zien over de Razzia in 

Putten, oktober 1944. Door zijn huwelijk met de dochter van een oorlogsweduwe heeft hij 

zich verdiept in alles rond de razzia. Hij sprak door zijn werk in Putten ook veel mensen, 

nabestaanden en ook teruggekeerden, waardoor hij een goed beeld kreeg van de vele 

ingrijpende gebeurtenissen. Het is steeds weer nodig om bij onze geschiedenis stil te staan.   

Voor de pauze zal onze predikant, ds. Zoet, verder gaan met de behandeling van het 

Bijbelboek Zacharia.  

We zien uit naar uw aller komst. Een leeftijdsgrens is er niet! Breng maar zoveel mogelijk 

anderen mee. Graag tot ziens.  

Voor de volledigheid nog even de indeling van de middag: 

14.00 uur:           Inloop met koffie/thee 

14.30 uur:           Opening en meditatie 

15.15 uur:           Pauze met koffie/thee 

15.30 uur:           Presentatie 

16.30 uur:           Sluiting 

De data voor de twee volgende contactmiddagen zijn: 21 januari en 18 februari 2020. 

Houdt  u deze data alvast vrij? Op 21 januari hoopt de heer Timmerman een presentatie te 

geven over evangelieverkondiging in Israël door het Steunfonds Israël (v/h Isaäc de Costa 

Fonds).  

Voor vragen of suggesties, of als u zit met vervoer, kunt u terecht bij diaken De Koning, tel. 

0577-461862. Bel gerust! 

 

Stamppotmaaltijd 

Het duurt nog even,  maar dan kunt u/jij de datum alvast in de agenda zetten. D.V. Zaterdag 

25 januari hopen we weer de jaarlijkse stamppotmaaltijd te organiseren. Iedereen van harte 

welkom! Meer informatie volgt nog. 

 

UIT DE PASTORIE 

 

Voor u gelezen 

“Laat ons dan heengaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, 

hetwelk de Heere ons heeft verkondigd” (Lukas 2:15b). 

 

“Ze worden naar Bethlehem getrokken door een onzichtbare hand. Het is de hand van de 

Heilige Geest. Hij trekt uit de duisternis der zonde en Hij brengt in Gods wonderbaar licht. 

Daarbij werden alle bezwaren overwonnen. Want die bezwaren waren er ook bij de herders. 

Zoals wij zoveel bezwaren hebben als ons de boodschap van het evangelie gebracht wordt. 

We kunnen immers niet zomaar naar de Heere Jezus gaan, en we zijn het toch onwaardig, en 

zou de Heere ons wel willen aannemen in genade? 

Maar die herders gingen toch, ondanks alle bezwaren. Waar moest hun kudde blijven? Wie 

zou er op de schapen passen als zij weggingen? Was het niet beter om maar te wachten tot de 



morgen? Kon men zo midden in de nacht wel naar die mensen toegaan? En konden ze wel in 

hun herderskleed gaan? Moesten ze geen feestgewaad aantrekken om die geboren Koning te 

gaan begroeten? Al deze bezwaren zijn zeker in hun harten opgekomen. Maar ze konden 

eenvoudig niet bij de schapen blijven. Ze werden naar de Heiland toegetrokken. En daarom 

gingen ze in hun werkpak en zonder geschenken. En waar moesten ze die ook vandaan halen? 

Ze waren immers arm. En herder werd men niet, als men nog op een andere wijze zijn brood 

verdienen kon. En zo kwamen ze naar Bethlehem zoals ze waren: met lege handen, maar met 

een verlangend hart. En zo waren ze ook welkom bij die Zaligmaker van zondaren. 

En dat is het wonder van het Kerstfeest. We mogen naar Bethlehem gaan zoals we zijn. In ons 

werkpak, dat door de zonde bezoedeld en besmeurd is. Met lege handen, die niets hebben aan 

te bieden. Neen, als we Kerstfeest willen vieren, zullen we niet langer moeten trachten om 

onszelf wat op te knappen, want dat lukt toch niet. We moeten niet proberen om ons als rijk 

voor te doen, want we zijn doodarm. We worden verwacht zoals we zijn, beladen met schuld 

en vloek, onderworpen aan dood en verderf. Maar dan moeten we komen met ons 

verlangende hart. We mogen ogen meebrengen om de Zaligmaker te zien en te bewonderen 

de grote genade Gods. We mogen oren meebrengen om te luisteren naar de rijke boodschap 

van Gods genade. We mogen ons verstand meebrengen om Gods heilsraad te overpeinzen. 

We mogen onze handen meebrengen om ze biddend te vouwen. Maar allereerst moeten we 

komen met ons hart. Zonder het hart is al het andere waardeloos.” 

 

(wijlen ds. A. Vroegindeweij) 

 

 

 

Voor u gelezen 

 ‘Het derde stuk dat wij behandelen heeft meer betrekking op Gods kinderen, die reeds het 

beginsel van het geloof deelachtig zijn. Deze moeten wij eerst een woord van bemoediging 

toedienen en dan opwekken om dat geloof, dat zij deelachtig zijn, in zich te bewaren en daarin 

trachten overvloedig te zijn om in hetzelve op te wassen. Komt dan hier, gelovigen, die 

waarlijk tot Jezus gekomen zijt, maar nog zo bekommerd zijt of het wel waarheid is. Gij zijt 

bij uzelf arm, daar gij nochtans rijk zijt. Ik zal nu niet veel tot uw bemoediging zeggen, omdat 

wij voornemens zijn over de verzekering afzonderlijk te spreken. Alleen moet ik zeggen: Ai, 

kom eens tot stilte en bedaardheid, om te letten op wat er in uw ziel al is omgegaan en nog 

omgaat.  

Ik vraag u:  

1. Durft gij ontkennen dat het licht dat in uw ziel ontstoken is, onderscheiden is van de 

wereld, ja van de tijdgelovigen? Ziet ge de waarheid niet met een ander oog, dan toen gij nog 

leefde in de zonde? Zijn er geen andere bewegingen, andere werkzaamheden dan tevoren? 

Zoudt gij niet God danken indien u in uw vrienden zag, hetgeen u in u vindt?  

2. Durft gij ontkennen, dat het gezicht, dat gij hebt van uw verloren staat u verlegen, 

bekommerd en bedroefd maakt?  

3. Hebt gij een gezicht van de noodzakelijkheid, de beminnelijkheid en dierbaarheid van de 

Heere Jezus? Is Hij u nog nooit dierbaar geworden?  

4. Durft gij ontkennen, dat gij een andere liefdesgezindheid zijt gewaar geworden? Zijn de 

zonde, de wereld en de eigenliefde u niet tot vijanden? God, Die geboren heeft, die uit God 

geboren zijn, zijn die niet het voorwerp van uw liefde, daar gij er vóór deze afkerig en 

vijandig van was?  

Welnu, Wie heeft dat in u gewerkt? Zijn dat niet de beginselen van het oprechte geloof? Geef 

er toch God de eer van en wees niet langer ongelovig, maar gelovig! Doch het is niet genoeg, 



de eerste beginselen deelachtig te zijn, maar gij moet daar naar staan, zoveel in u is, dat geloof 

te bewaren en daarin meer overvloedig te zijn.’  

Uit de ‘Godvruchtige avondmaalganger’ van Petrus Immens. 

 

Ten slotte 

Geliefde gemeente, zo de Heere het geeft, zal aanstaande zondag de Avondmaalstafel in het 

midden van de gemeente staan aangericht. Het brood mag worden gebroken en gegeten en de 

wijn ingeschonken en gedronken. Gods kinderen mogen de gemeenschap aan het lichaam en 

bloed van Christus beoefenen. Schenke de Heere de krachtige doorwerking van Zijn Geest in 

de gemeente. Want dan is het: ‘Hier wordt de rust geschonken, hier ’t vette van Uw huis 

gesmaakt’ (Psalm 36, vers 2 berijmd). 

 

Naast de bediening van het sacrament zal ook het Woord worden bediend. We hopen verder 

te gaan in Jesaja 9. Afgelopen zondagmorgen hoorden we van de eerste drie Namen waarmee 

het geboren Kind en de gegeven Zoon (vers 5m) wordt genoemd. Op de Avondmaalszondag 

willen we luisteren naar de twee andere Namen: “Vader der eeuwigheid, vredevorst” (vers 

5b). In de avonddienst, de dienst van dankzegging en nabetrachting, zal het Woord klinken 

vanuit vers 6: “Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den 

troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en 

met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen 

zal zulks doen.” 

 

De bediening van het Heilig Avondmaal is het hoogtepunt in het leven van Gods Kerk. De 

Koning van de Kerk wil immers gemeenschap oefenen met Zijn onderdanen. Wat daalt Hij 

laag af om Zijn kinderen te vertroosten en te versterken in het strijdperk van dit leven. Er valt 

echter ook een scheiding in de gemeente. Want we zien mensen aangaan en afblijven. Maar is 

dat de echte scheiding? Wat is zelfonderzoek nodig!  

Ja, wat hebben we in het bijzonder rond de bediening van het Heilig Avondmaal, het 

ontdekkende werk en licht van God de Heilige Geest nodig. Opdat we ons geen oordeel 

zouden eten en drinken, enerzijds. En anderzijds dat, als we mogen weten van het 

zaligmakende werk van Christus in ons, we dat niet zouden verachten door te blijven zitten. 

Dan moet er bij iedere gang naar het Heilig Avondmaal toch weer een wonder gebeuren. Wat 

is Christus daarom juist ook hierin weer nodig! Het is alles alleen uit Hem en door Hem en tot 

Hem! De Heere gedenke ons ten goede, geve ons Adventsverwachting en verheerlijke Zijn 

Naam.  

 

Wees allen zeer hartelijk gegroet van alle pastoriebewoners, 

uw fam. ds. D. Zoet 


