
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 23 juni 

09.30 uur: ds. D. Heemskerk, bediening Heilig Avondmaal 

19.00 uur: ds. D. Heemskerk 

 

Voorzang 

Ochtenddienst: Psalm 42 vers 1 

Avonddienst: Psalm 119 vers 10 

 

Collecten 

1 Diaconie collecte voor welzijnsvoorzieningen,  

van de Generale Diaconale Commissie 

2 Kerkvoogdij 

3 Plaatselijke gemeentelijke activiteiten 

Bij de uitgang zijn er de zendingsbusjes. 

 

Over de diaconie collecte 

De generale diaconale commissie steunt een project waarbij hulpvragers, familieleden, 

docenten, ambtsdragers,  gemeenteleden en jeugdwerkers advies kunnen vragen aan een 

christelijke hulpverlener. Ook organiseert de generale diaconale commissie jaarlijks een 

bijeenkomst voor (aspirant) pleegouders en biedt de commissie (in samenwerking met De 

Vluchtheuvel) gastopvang aan. 

 

Ouderenmiddag 

Dinsdagmiddag 25 juni is er om 14.30 uur ouderenmiddag in De Rank. Voor de pauze wordt 

door ds. D. Heemskerk een meditatie gehouden. Daarna zal er een vervolg gegeven worden 

aan de behandeling van De Christinnereis. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Uitzending kerkdienst  

Op donderdagavond 27 juni wordt er om 19.30 uur een dienst uitgezonden.   

 

Schoonmaak pastorie 

Het werk in de pastorie gaat naar de afronding toe. Voordat de gordijnen en dergelijk 

opgehangen worden moet de pastorie aan de binnenkant nog schoongemaakt worden. Graag 

roepen we vrijwilligers op om te helpen met het wassen van de ramen, met het stoffen en 

zuigen en wat nog meer nodig is om de pastorie schoon te krijgen. Het is makkelijk om zelf 

een emmer e.d. mee te nemen. De datum voor de schoonmaak is maandag 1 juli. We hopen u 

dan te mogen begroeten. 

Uw kerkvoogdij 

 

KBM vrijwilligers!! 
Nogmaals de vraag of er volwassenen of jongeren willen helpen op de Kinderbijbelmorgens 

in de zomervakantie. We hebben nog op 3 dagen te weinig vrijwilligers. De 

Kinderbijbelmorgens zijn deze zomer op 25 juli en 1, 8, 15 en 22 augustus. Wij zoeken 

jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen om te helpen met het knutselen, de speurtocht, 

spelletjes, etc. De voorbereiding doen we als leiding, maar op de morgens zelf hebben we u en 

jou als vrijwilliger nodig! Zonder u en jou hulp kunnen we deze morgens niet realiseren! 

Aanmelden kan via e-mail: jannemo@live.nl of telefoon 06-30515855. 
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Groeten uit Suriname 

Alle zegenwensen persoonlijk uitgesproken, gezongen in de kerk, op kaarten en in mails 

waren hartverwarmend. Weet dat er wederkerig hier in Suriname ook voor u gebeden wordt, 

niet alleen door mij maar iedere zondag ook door de Indianen.  

Deze eerste weken verblijf ik in de stad Paramaribo. Het is fijn om vrienden te ontmoeten, 

belangrijk om met andere organisaties te netwerken (bijvoorbeeld het Surinaams 

Bijbelgenootschap) en ook verplicht, omdat ik langs de nodige instanties moet voor mijn 

verblijfsvergunning. Verder struin ik veel winkels af op zoek naar noodzakelijke spullen die 

in de jungle natuurlijk niet te koop zijn. 

Ik kijk ernaar uit om over een paar weken verder te reizen en de jongeren en de kinderen te 

ontmoeten waarvoor ik gekomen ben.  

Uw koninkrijk koom' toch, o HEER’! 

Ai, werp den troon des satans neer; 

Regeer ons door Uw Geest en Woord; 

Uw lof word' eens alom gehoord, 

En d' aarde met Uw vrees vervuld, 

Totdat G' Uw rijk volmaken zult.  

Hartelijke groeten van Anneke Kempeneers   

  

Vrijwilligershulp 

Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze 

coördinator, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 

06-53972114. 

 

Lezenswaardig 

“En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is 

Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.” (Lukas 22 vers 

19) 

Het voornaamste oogmerk van het Heilig Avondmaal was christenen te herinneren aan 

Christus’ dood voor zondaren. Bij de instelling van het Heilig Avondmaal zegt Jezus duidelijk 

tegen Zijn discipelen dat ze moesten doen wat ze deden ‘tot Zijn gedachtenis’. Het Heilig 

Avondmaal is geen offerande, maar vooral een herdenkingsceremonie. Het brood dat de 

gelovige eet aan de tafel van de Heere dient om hem te herinneren aan Christus’ lichaam, dat 

voor zijn zonden werd overgegeven om aan het kruis te sterven. De wijn die hij drinkt, dient 

hem te herinneren aan Christus’ bloed, dat werd vergoten om verzoening te bewerken voor 

zijn overtredingen. Het hele sacrament is bedoeld om ervoor te zorgen dat het offer van 

Christus aan het kruis en de genoegdoening die dat offer bewerkte voor de zonde van de 

wereld, hem voortdurend bijblijven. De twee elementen brood en wijn dienen als 

aansprekende symbolen die duidelijk maken dat Christus in onze plaats is gekruisigd. Het is 

de bedoeling dat ze een zichtbare preek vormen die de gelovige aanspreekt, en dat ze de oude, 

fundamentele waarheid van het Evangelie leren, namelijk dat Christus’ dood aan het kruis 

voor de mens het leven is. We doen er goed aan deze eenvoudige opvatting over het Heilig 

Avondmaal voortdurend in het oog te houden. Wanneer we er op waardige wijze gebruik van 

maken, en ook op waardige wijze gebruikmaken van alle andere sacramenten die Christus 

ingesteld heeft, hoeven we er niet aan te twijfelen dat daaraan een bijzondere zegen 

verbonden zal zijn. Maar wij moeten altijd standvastig ontkennen dat christenen op enige 

andere manier dan in geloof Christus’ lichaam kunnen eten en Christus’ bloed kunnen 

drinken. Wie deelneemt aan het Heilig Avondmaal met geloof in Christus, mag vol 

mailto:elisabethkevelam@hotmail.com


vertrouwen verwachten dat zijn geloof zal toenemen door het in ontvangst nemen van het 

brood en de wijn. Wie zonder geloof aanzit, heeft niet het recht een zegen te verwachten. 

Hongerig gaat hij aanzitten en hongerig gaat hij weer van tafel. Wij doen er goed aan vast te 

houden aan het belangrijkste beginsel dat bij de instelling van het Heilig Avondmaal is 

vastgesteld: dat het in de eerste plaats een herdenkingsceremonie is, en dat deelname aan dit 

sacrament zonder geloof en zonder dankbare herinnering aan Christus’ dood, ons geen goed 

zal doen. 

(Bron: J.C. Ryle, Een jaar lezen in de evangeliën. Thematisch dagboek samengesteld uit het 

werk van J.C. Ryle, 2005, 4 juni.) 

 

Uitgesproken 

“Wie zich ernstig afvraagt: “Hoe moet ik zalig worden?” zou geen tijd moeten besteden aan 

nadenken over zichzelf en zelfonderzoek, maar zou, vanuit ontdekte zonde en ellende, 

rechtstreeks tot de genade van Christus moeten gaan, zonder tussentijds te zoeken naar iets in 

hemzelf op grond waarvan hij zou mogen komen.” 

(Bron: Citaat van Hugo Binning, In het juiste licht. Gedachten voor stille tijd, 2013, bladzijde 

46.) 

 

Avondmaal 

O spijze die ons uit de hemel is gegeven! 

O drank die eens gesmaakt de smaak vermeren doet! 

O spijze die ons tot in ’t ander leven voedt! 

O drank die krachtelijk de doden geeft het leven! 

 

O spijze die ons niet laat aan de aarde kleven, 

maar proeven dat de Heer’ is liefelijk en zoet! 

O milde hemeldauw, veel beter als de vloed 

die uit de harde steen was eenmaal opgedreven! 

 

O Manna, afgedaald van Godes hoge hand! 

O zoete druiventros uit het beloofde land, 

vervult mijn hart en mond met uwen lof en prijze! 

 

Klimt opwaarts, o mijn ziel, dit zichtbare verlaat, 

’t is uwen Bruidegom, Die u alleen verzaadt, 

Wiens bloed is waarlijk drank, Wiens vlees is waarlijk spijze. 

 

Jacobus Revius 

 

(Bron: N.C. van Velzen, Avondmaal vieren met de kerk der eeuwen voor de week 

van voorbereiding, 2012, bladzijde 28.)  

 

Ten slotte 

Gemeente, in Mattheüs 22 vers 11 wordt gesproken over een bruiloftskleed. De koning was 

ingegaan op de bruiloft, die hij zijn zoon bereid had, om de aanzittende gasten te overzien, en 

zag aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed.  

Deze bruiloft had de koning bereid voor zijn zoon. Met deze bruiloft wordt bedoeld de 

genadige en geestelijke gemeenschap met Christus en de eeuwige zaligheid. (Kanttek.) 

Duidelijk is dat er voorwaarden gesteld worden aan het deelnemen aan deze bruiloft, namelijk 

het hebben en het dragen van een bruiloftskleed.  



Zo lezen we ook in het avondmaalsformulier dat God voor Zijn Zoon een tafel bereid heeft en 

lezen we ook over voorwaarden om hieraan deel te nemen: ‘Allen dan die alzo gezind zijn, 

die wil God gewisselijk in genade aannemen, en voor waardige medegenoten van de tafel 

Zijns Zoons Jezus Christus houden.’  

Deze voorwaarden worden in de genoemde gelijkenis ‘een bruiloftskleed’ genoemd. 

Kanttekening 14: Dit bruiloftskleed is Christus met Zijn gerechtigheid, aangenomen door een 

waar geloof, hetwelk door de werken der liefde krachtig betoond wordt. In Romeinen 13 vers 

14 staat geschreven: Maar doet aan den Heere Jezus Christus. Kanttek.: trekt aan, als uw 

kleed en wapen, aannemende door het geloof Zijn gerechtigheid, en al Zijn deugden 

navolgende, daarmede uw ziel bekledende en versierende. 

Willem Teellinck schrijft in zijn boek ‘Het geestelijk sieraad van Christus’ bruiloftskinderen’ 

ook over het bruiloftskleed. Hij beschrijft hierin waaruit dit kleed bestaat, hoe de mens 

zichzelf moet beproeven of hij dit kleed werkelijk aan heeft en door welke middelen hij dit 

kleed kan verkrijgen en aan kan doen. 

Teellinck: “Het bruiloftskleed is samengesteld uit zes delen. Drie hebben betrekking op ons 

christen-zijn en drie op het Heilig Avondmaal. De eerste drie zijn: het ware berouw over de 

zonden, het ware geloof in Christus Jezus en de ware liefde tot God en onze naasten. De 

andere drie zijn: een gerichte kennis van wat het Heilig Avondmaal inhoudt, een heilig 

verlangen naar alles wat betrekking heeft op het Heilig Avondmaal en een oprecht voornemen 

om de kracht van het Heilig Avondmaal in ons leven tot uitdrukking te laten komen.” 

Teellinck: “Dit kleed moeten we aanhebben om welkome gasten aan Gods tafel te kunnen 

zijn. Daarom moeten we voor onszelf ernstig nagaan of we daar werkelijk mee bekleed zijn. 

Het past ons om eerbiedig na te denken over het werk van Christus dat ons in het Heilig 

Avondmaal wordt voorgehouden. We moeten ons inspannen om van al die genoemde en 

voortreffelijke onderdelen van het bruiloftskleed steeds meer te ontvangen.”  

Let u op de woorden ‘ontvangen en verkrijgen’. Als we ze moesten kopen, zouden we ze 

onmogelijk kunnen betalen. Echter, Christus heeft voor de zonden van Zijn volk betaald en bij 

Hem is het bruiloftskleed dan ook te verkrijgen. 

Teeellinck: “Zij die zich oprecht willen voorbereiden om tot de tafel des Heeren te gaan, om 

het ware bruiloftskleed te verkrijgen en aan te mogen trekken zullen de genoemde delen van 

het bruiloftskleed gereed zien liggen in de zaken van het Avondmaal zelf. Als we op de juiste 

manier de Heere Christus in gedachtenis houden zullen we al de delen van het bruiloftskleed 

van Hem ontvangen en door Hem met het bruiloftskleed bekleed worden. 

We moeten ons, op bevel van Christus, inspannen om bij het Heilig Avondmaal, de 

gedachtenis aan Zijn lijden en sterven te vernieuwen. We moeten ons inspannen om door de 

oprechte gedachtenis aan Christus meer en meer een waarachtig berouw over onze zonden te 

verkrijgen, en om een waar geloof in de vergeving van onze zonden en een ware liefde tot 

God en onze naasten te verkrijgen. Dit alles omdat Christus ons zo’n grote liefde bewezen 

heeft dat Hij Zijn leven voor ons heeft overgegeven.  

Het zesde en laatste onderdeel van het bruiloftskleed gaat over een oprecht voornemen om de 

kracht van het Heilig Avondmaal in ons leven tot uitdrukking te laten komen. Hiervoor 

moeten we het dienen van de duivel, van de wereld en van ons eigen vlees opgeven en ons 

meer en meer richten op het dienen van de Heere Jezus, zodat we door de kracht van het 

Heilig Avondmaal  werkelijk gesterkt en verlevendigd worden door de genadige gaven van 

oprecht berouw, ongeveinsd geloof en ware liefde.” 

Gemeente, willen we dit alles verkrijgen, laat ons dan onszelven voor God verootmoedigen en 

Hem met een waarachtig geloof om Zijn genade aanroepen. 

Uw kerkenraad 

 

Winkeltje ‘t Hofje  



Welkom op Kroonheim in onze winkeltjes, ’t Hofje en ’t Kroontje, ’t Hof 12, 3888 MH 

Uddel. ’t Hofje is open van dinsdag t/m zaterdag, van 13.30 tot 16.30 uur; voor een kopje 

koffie of thee; veel cadeauartikelen, kaarten, servies, lampen, speelgoed, 

nachtmode/ondergoed, bad- en keukenlinnen, enz. ’t Kroontje is open van maandag t/m 

vrijdag van 10.15 tot 15.30 uur; voor kaarsen, zeep en cadeaupakketten. Voor kaarten, 

bestelling van ondergoed, enz.: mevr. Mouw, tel. 0577-407338. Hebt u geen vervoer naar 

Kroonheim en wilt u toch graag het winkeltje bezoeken, bel dan 0577-407338! 

 


