
Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente 

 

Zondag 21 april (eerste paasdag) 

09.30 uur: ds. C.M. Buijs 

19.00 uur: ds. C.M. Buijs 

 

Maandag 22 april (tweede paasdag) 

09.30 uur: ds. W. Roos 

 

Voorzang  

Eerste paasdag morgendienst: Psalm 118 vers 11 

Eerste paasdag avonddienst: Psalm 22 vers 14 

 

Collecten 

1 Diaconie 

2 Kerkvoogdij 

3 Plaatselijke, gemeentelijke activiteiten 

 

Uitzending kerkdienst 25 april                   

Op deze avond wordt er om 19.30 uur een dienst uitgezonden. 

 

Zondagsschool 

Zondag willen we, na de morgendienst, met alle kinderen van de zondagsschool het paasfeest 

vieren. Alle kinderen zijn, samen met hun ouders, hierbij van harte uitgenodigd in De Rank. 

 
Eerlijk antwoord 

Het is gebleken dat er dubbele en ontbrekende pagina’s voorkomen in de boekjes die de 

catechisanten en anderen hebben gekregen van dominee W. Pieters. Het katern blz. 1-24 is in 

sommige exemplaren twee keer ingebonden en het katern blz. 25-48 helemaal niet. 

Als iemand het in zijn boekje ontdekt, kan hij of zij dit doorgeven aan de scriba. Dominee 

Pieters wil dan graag voor een nieuw exemplaar zorgen. 

   

Ouderenmiddag 

Dinsdagmiddag 23 april is er om 14.30 uur ouderenmiddag in De Rank. Voor de pauze wordt 

door ds. D. Heemskerk een meditatie gehouden. Daarna zal er een vervolg gegeven worden 

aan de behandeling van De Christinnereis. Iedereen hartelijk welkom.  

 

20+ kring 

Woensdagavond 24 april is er de laatste 20+ kring van dit seizoen. Deze keer bij Marinus en 

Mariska Vroegindeweij, Oud Milligenseweg 11 in Garderen. Inloop met koffie en thee vanaf 

19.45, we beginnen om 20.00 uur. We gaan deze avond verder met het behandelen van 

Jakobus 5 vanaf vers 14 en willen verder de  brief van Jakobus samenvatten. 

 

Vrijwilligershulp 

Voor vrijwilligershulp (ook voor vervoer naar de kerk) kunt u contact opnemen met onze 

coördinator, mevr. E. (Elisabeth) Bouwers via e-mail elisabethkevelam@hotmail.com en via 

06-53972114. 

 

 

 

mailto:elisabethkevelam@hotmail.com


 

 
De Levensvorst 

Was Jezus in de dood gebleven, 

dan kon Hij niemand ’t LEVEN geven, 

dan bleven w’ allen geest’lijk dood. 

Maar nu, Hij is uit ’t graf verrezen. 

De Levensvorst zij hoog geprezen. 

Hij redt uit zondemacht en dood! 

 

Hij leed en stierf voor al de Zijnen. 

Voor zondaars, schuldigen, onreinen 

verwon Hij hel en dood en graf. 

Hij heeft voldaan voor al hun zonden, 

waarmee zij Gods geboden schonden. 

Zijn bloed wast al hun schulden af! 

 

Hij leeft en Hij zal eeuwig leven. 

Nòg wil Hij geest’lijk leven geven 

aan zondaars, in de zonde dood. 

Hoever we ook zijn afgeweken, 

Hij kan de hardste harten breken. 

Zijn liefd’ en macht zijn eind’loos groot! 

 

Christien de Priester, uit De grootste Schat. 

 

Lezenswaardig 

Hoe dat de mens bekennen zal, dat hij de oorzaak is van Christus’ lijden 

O allerzoetst Kind, wat hebt Gij gedaan, dat Gij zo veroordeeld zijt geworden? Wat hebt Gij 

gedaan, o allerliefste Jongeling, dat Gij zo wreed behandeld moest worden? Wat was Uw 

zonde? Wat was Uw misdaad? Wat was de reden van Uw dood? Wat was de oorzaak van Uw 

verdoemenis? Ik ben de oorzaak van Uw pijnen. Ik ben de oorzaak van Uw dood. Ik ben de 

verdienste van Uw sterven, en de geseling Uwer wraken. Ik ben de smart van Uw lijden, en de 

arbeid Uwer kwelling. O wonderlijke manier des oordeels, en o onuitsprekelijke ordinantie 

der verborgenheid. De ongerechtige zondigt en de Gerechtigheid wordt daarom gepijnigd, de 

schuldige misdoet, en de Onschuldige wordt geslagen, de goddeloze vertoornd, en de 

Goddelijke wordt veroordeeld. Wat de kwade verdiend heeft, dat moet de Goede misgelden, 

wat de knecht misdoet, dat moet de Heere betalen, wat de mens zondigt, dat moet God de 

Heere lijden. O gij Zoon van God, waartoe is toch Uw ootmoedigheid gekomen? Hoe heeft U 

de liefde alzo verteerd? Waartoe is Uw goedertierenheid gekomen? Waartoe is Uw 

zachtmoedigheid opgewassen? Ik heb gezondigd, en Gij wordt gepijnigd. Ik ben hovaardig 

geweest, en Gij wordt vernederd. Ik ben opgeblazen geweest, en Gij gehoorzaam tot de dood, 

en hebt voor mijn ongehoorzaamheid betaald. Ik ben gulzig geweest, en Gij lijdt honger en 

dorst. De vrucht van de boom heeft mij getrokken tot ongeoorloofde begeerlijkheid, en de 

volkomen liefde heeft U getrokken tot het gevloekte kruis. Ik heb gegeten van de verboden 

vrucht, en Gij zijt op de pijnbank gelegd. Ik gebruik de wellusten, en G ij wordt met grote 

nagelen doorboord. Ik verheug mij met de spijzen, en Gij wordt gekweld aan het kruis. Ik heb 

geproefd de zoetigheid van de vrucht, en Gij de bitterheid van de gal. Eva verblijdt zich met 

mij lachende, en Maria lijdt met U al schreiende. Ziet, o Koning der Heerlijkheid. Ziet hier is 

openbaar mijn ongoddelijkheid en Uw goedertierenheid, Uw gerechtigheid en mijn 



ongerechtigheid. O, mijn Koning en mijn God, wat zal ik U wedergeven voor al hetgeen dat 

Gij mij gegeven hebt? Want in eens mensen hart wordt niet gevonden, dat zulk een loon 

waardig zou wezen, zou het vernuft der mensen iets kunnen bedenken, dat bij de Goddelijke 

barmhartigheid vergeleken zou kunnen worden? Geen schepsel kan doen enige dienst, daar zij 

mede vergelden kon de Goddelijke bescherming en hulp over de mensen, nochtans kan mijn 

krankheid er een weinig toe doen, te weten als mijn hart door Uw bezoeking bezocht is. Zijn 

vlees kruist met de zonden, en begeerlijkheden, en als dat van u gegeven wordt, zo verstaat 

mijn hart met U medelijden te hebben, omdat Gij voor mijn zonden hebt willen sterven, en zo 

zal mijn hart met Uw hulp door de overwinning van de inwendige mens gewapend en gesterkt 

worden, tot de uitwendige overwinning, alzo dat ik overwonnen hebbende de geestelijke 

vervolging, om Uwer liefde wil, mij ook niet ontzien zal het lichamelijke zwaard te ontvangen 

en de dood voor U te sterven. Alzo zal de geringheid van onze conditiën (als ze Uw 

goedertierenheid behaaglijk geworden is) de grootheid van haar Schepper antwoorden mogen 

naar haar macht. Dit is, o goede Jezus, een Hemels Medicijn, dit is de hulp Uwer liefde. Ik bid 

U: stort Uw rommelende barmhartigheid in mijn wonden, opdat die uit mij werpen mag het 

venijn der zonden, en mij vernieuwen mag tot de eerste gezondheid, en mij doet smaken de 

drank Uwer zoetigheid, en dat zij mij de wellusten der wereld van ganser harte doet 

versmaden en geen tegenspoed om Uwentwil te schromen, en dat ik gedachtig ben de eeuwige 

zaligheid, altijd versmaden mag de ijdelheid van deze vergankelijke wereld. Laat mij toch 

geen dingen zoet zijn zonder U, geen dingen mij behagen zonder U, laat mij geen ding schoon 

of kostelijk zijn zonder U. Laat mij zonder U alle dingen snood en stinkende zijn. Hetgeen dat 

U tegen was, laat dat mij moeilijk zijn, en Uw wil, laat die mijn gestadige begeerte zijn. Alle 

blijdschap moet mij droefheid zijn zonder U, en alle droefheid moet mij genoeglijk wezen met 

U, Uw naam zij mij een verkoeling, en Uw gedachtenis zij mijn vertroosting. Mijn tranen 

moeten mijn brood worden dag en nacht in het onderzoeken der rechtvaardigen. De wet van 

Uw mond zij mij boven goud en zilver, U onderdanig te wezen, dat zij mijn genoegen, U 

weerspannig te wezen, zij mij afgrijselijk. Ik bid U, o mijn Hoop, door Uw goedertierenheid, 

dat Gij mijn ongerechtigheden niet wilt gedenken. Opent mijn oren tot Uw geboden, en laat 

om Uw Heiligen Naams wil mijn hart niet afwijken om de woorden der boosheid met 

bewimpeling te bedekken. Ik bid U door Uw wonderlijke ootmoedigheid, laat op mij niet 

aankomen de voet der hovaardigen, en de handen der zondaars, laat die mij niet beroeren. 

(Bron: Een vurige meditatie van Augustinus in De kerkvaders Augustinus, Bernardus en 

Anselmus, 1979, bladzijde 15-18.) 

 

Ten slotte 

Gemeente, we lazen een preek van dominee W. Pieters over de vergeving der zonden, uit 

Psalm 32 vers 1. Dominee Pieters vraagt zijn lezers daarin, “wat is vergeving eigenlijk?” 

We moeten niet bidden om vergeving met de vraag: “Heere, wilt U mijn zonden ongestraft 

laten?” Dan bidden we om vergeving uit angst voor de straf en voor een eeuwige hel die op 

ons wacht. Wanneer we oprecht om vergeving verlegen zijn, hebben we met de zonde zelf te 

maken, als iets vreselijks, iets smartelijks. We krijgen dan te ervaren dat onze zonden 

scheiding maken tussen God en de zondaar en dat we met onze zonden niet kunnen bestaan 

voor Zijn aangezicht. Dan gaan we vragen: “Heere, wilt U die zonde wegnemen?” En dat is 

dan ook wat het woord vergeving betekent: wegnemen. Er staat in Psalm 25 vers 18: Aanzie 

mijn ellende en mijn moeite, en neem weg al mijn zonde. Daar gaat het dus ook over het 

wegnemen van de zonde.   

Vergeven betekent ook optillen en wegdragen. Optillen duidt op een last. Gaat u gebukt onder 

uw last van zonden en hebt u last van deze last. De Heere Jezus spreekt u aan in Mattheus 11 

vers 28: Komt herwaart tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt.  



Het is Goede Vrijdag geweest. Jezus heeft het kruis gedragen. Waarom was het kruis zo 

zwaar? Omdat ook uw zonden daar aan gehecht waren? Als we eens van heel dichtbij het 

kruis bezien, kunnen we het handschrift van onze zonden daar dan ook op terug vinden? 

Uw kerkenraad 

 

 

 

Om op te nemen in het algemene deel van de kerkbode 

 

Vereniging ‘Naamloos verdriet’ belegt tweede avond in Woerden 

Op D.V. vrijdagavond 10 mei 2019 wordt de tweede avond belegd van de Reformatorische 

vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: ‘Naamloos verdriet’. Deze avond zal 

worden gehouden in de Bethlehemkerk van de Gereformeerde Gemeente aan de 

Oudelandseweg 50 te Woerden en begint om 19.30 uur. De opening zal verzorgd worden door 

ds. W.A. Zondag. Evelyne Sinke-Provily, psycholoog bij de Vluchtheuvel, zal een lezing 

houden. Het thema van deze lezing is Leren leven met verdriet - Alleen, samen of met de 

Hulpverlening. Na de lezing is er een bespreking in verschillende groepen. Noteer deze datum 

alvast in uw agenda en geef het door ouders die een kind hebben verloren. Meer informatie is 

te vinden op de website van de vereniging: www.naamloosverdriet.nl 


